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Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


tm , ği 
SAVAK odalarının kapısı ardına kadar açıldı 


Ve, İstanbul İran Konsolosluğu'ndaki aşılmaz 'SAVAK odası"'nın kapıstaralandı. 
lah Homeyni tarafından İstanbul'a temsilci olarak atanan İmam Ali Ekber Mehdi Pur tarafın dan açılan şifreli kasadan, direk Tahran'daki SAVAK'la bağlantılı telsiz, İranlı öğrencilerin ev ve posta kutuları anahtarlarıyla, gizli evrakları imha makinası çıktı, İstanbul'daki SAV AK 


görevlileri dün kacmıslardı. ., (Fotoğraf: ABDULLAH KURTAY) 


Geçtiğimiz gece DEMAKD lokaline atılan bomba lokalin karşısındaki evde oturan bir kadının ölümüne yol açtı. Bombanın şiddeti mahalledeki tüm binaların camla rının kırılmasına yol açtı. (Foto: Can SAN) 


Yakalanan komandonun evinde, 


20 ihbar dilekçesi bulundu 


© Komandoiarın attığı bomba, yaşlı kadını öldürdü 


HABER MERKEZİ 
Patlayıcı madde bulundurmaktan aranan ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Gazi Eğitim Enstitüsü ikinci sınıf öğrencisi Ekber 
Beyaz adlı komando, em 


(Devamı Sa,7 Sü, 1'de) 


@ Komandolar, Ankara'da Beşevler bölgesinde saldırıya hazırlanıyorlar 


ABİDİN DİNO ile 


çalışmaları, resimleri... 


Bugün Sanat sayfamızda 


Ayetul 


Dino'nun Paris'teki küçük evi, 


girmeyeceğiz dedi 


Bezirgan hükümeti göreve başladı 


Ordu, Şah'ın 
"ölümsüzler" adlı 

özel birliğini 

teslim aldı 


Çiğdem Kömürcüoğlu 
Tahran'da 'çöşitli kışlalardan kaçan muhafız birliği askerlerinin sığındığı Şah'ın kışlık Niyaveran Sarayı da dün öğle saatlerinde kurtarıldı. Saraya giren milisler çok önemli belgeler ele geçirildiğini (açıkladılar. 
Yetkililer halka bir çağrı yaparak gerek bu sarayı, gerekse SAVAK merkezini tahrip etmemelerini is tediler, Buralardaki gizli belgelerin son derece önemli olduğu açıklandı. 
Önceki gün bütün şiddetiyle devam eden çarpışmalar, Genelkurmay Başkanının ve diğer kuv- 


(Devamı Sa,7 Sü, 5'de) 
s. yes 
Tütünde e e başfiyat 70 lira 
İZMİR(ÖZEL) 
Ege'de günlerdir konuşulan tütün piyasası nihayet dün açıldı. Tütüne verilecek fiyatın, emeğini karşılamasını ümitle bekleyen on binlerce tütün üreticisinin eli yine böğründe kaldı. 70 lira olarak açıklanan baş fiyat tüccar tarafından (Devamı Sa. 7 Sü, 5'de) 


Butto'yu 

kurtarma 

... . 

girişimleri 

e os 

sürüyor 
RAVALPİNDİ(AA) 
Pakistan eski başbakanı Butto için verilen i dam cezasının. infazı için konulan bekleme süresi doldu. Ancak Yüksek 
Mahkeme  Başsavcısının ölümü üze ne ilan edilen bir günlük yas yüzünden, 


Butto'nun henüz idam edilmediği bildiriliyor. 


Bu arada Butto'nun avukatı Yahya Bahtiyar bir açıklama yaparak, 
Yüksek Mahkemeye başvurarak, kararın yeniden gözden geçirilmesini isteyeceklerini bildirdi 


Bu arada Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde Butto'nun idam edilmesi kararına karşı düzenlenen gösterilerin sürdüğü bildirildi. Uygulanmakta olan sıkıyönetime rağmen, .Kaşmir bölgesinde yapılan gösteriler büyük boyutlara ulaştı. Bu gösterilere çok sayıda öğrenci ve aydının yanında, Pakistan Halk Partisi 
Kaşmir isyalet başkanının da katıldığı belirtiidi Gösteriler sırasında 16 kişi gözaltına alındı. 


AR, 


Yoksa üstünde mi? 


SALI 
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ES vik 


ce giriyorlardı... "Şah denen illetten geriye tek 


kapısına "İran Geçici Devrim Hükümeti Konsolusluğu!' diye tabale asarlarken "Zafer" diye tempo tutarlarken.. . 


Halk Sahin sarayına girdi 


Fransız basınında İran... 


Ayetullahlar şimdi ne yapacak? 


Sòte nin güney kanadında boşluk mu var : 


PARİS (ÖZEL) 
Fransa radyosu, günlük basının İran'la ilgili değerlendirmelerini şöyle aktardı Gazetecilerin en önemli özelliklerinden biri de bugünkü durumu değerlendirmek için geç mişten yararlanmalarıdır İran olaylarının gelişmesinden sonra aklı mıza şöyle bir soru takıldı: Geçmişte gazete sayfalarını İran kadar ilgilendiren hangi olay- 
(Devamı Sa, 7 Sü, 5'de) 


ye 


şi söylüim. . . 
T - 


Yüzlerce İranlı öğrenci sevinç çığlıkları atıyordu, dün Istanbul'da. . 


bir 


(2) Nirde anarşinin gaynağı, masanın altında mı? 


O Anarşinin gaynağı, i 


isveçli yazar Jan Myrdal: 


“Vietnam'ın Kamboçya 'ya 


saldırısı, İsveç'in milli menfaatlerini tehdit ediyor” 


.Iran Konsolosluğuna, belki de ilk kez bu kadar özgürşey kalmasın” diye bağıran öğrenciler, Konsolosluk 


İngiliz basınında İran... 


Tahran'da politik sistem, yerini korkutucu bir boşluğa bıraktı 


LONDRACAA) 

Pazartesi günü yayınlanan "The Financial 1i mes fran olaylarığı şöyle değerlendirdi “İran'ın dini devrimci lideri Ayetullah Homeyni, gücünü yıllardır ezilmiş bulunan kitleler: den almak tadir. 14 yıl sürgünde kaldıktan sonra, İran'a döneli iki hafta olmadan, İran Şahı sürgü - ne gitmiş, dünyadaki ikinci büvük petrol ihracatçısı ülkenin ekonomisi allak bullak olmuş, ül- 
(Devdmi sa. 7 Sü. 7 de) 


Vietnam, 
Çin sınırında bazı toprakları 


Eşitsizliğin giderildiği öğrenildi 

Anayasa 
Mahkemesinin müebbetlere ilişkin kararını 


bugün açıklaması bekleniyor 


Olumlu karar çıkarsa, 7 yıl 3 ay yatanlar tahliye olacak 


ANKARA (ÖZEL) 
Müebbet hapis cezası alanlar arasında yeni infaz yasasının uygulanması ile ortaya çıkan eşitsizliğin Anayasa Mahkemesinin bugün açıklanması beklenen kararı ile giderileceği öğrenildi. 
1974 yılında çıkan 1803 sayılı 
Af Yasasının aftan yararlananlarla (Devamı Sa.7 Sü. 7'de) 


Valiler dernek kapatamayacak 


ALİ HAYDAR NERGİS 
İrfan Özaydınlı zamanında hazırlanan ve Hasan Fehmi Güneş İçişleri Bakanı olduktan sonra yeniden incelemek üzere Adalet Komisyonunca geri istenen asayişle ilgili yasa tasarı” sının yeni şekli bugün Adalet Komisyonunda ele alınacak. 
(Devamı Sa, 7 Sü, 3'de) 


Doğu Almanya'ya NATO sırlarını sızdıran 


Federal Almanya ün 
NATO'daki sekreteri tutuklandı 


BONN(AA) 

Haftalık Batı Almah: dergisi Der Spiegel, Batı Almanya'nın Brüksel'deki NATO temsilciliğinde çalışan bir bayan sekreterin, Doğu Almanya hesabına casusluk vapma suçundan tutuklan 


(Devamı Sa, 7 Sü, 3'de) 


MC isteyenler karara itiraz edemediler 


P Temsilciler Meclisi "Yeni ir MC”yi gündeme almadı 


T 


şte nah burda!. . 


ır açıklıyo 


e AP Maraş il Başkanı, Maraş olaylarının 

"dış ülkelere alet 

olan sağ ve sol örgütler tarafından çıkarıldığını” 
savundu 


ktü Oflaz 


AP Temsilciler, Mec lisi “Yeni bir MC"'yi gün deme bile almayı kabul etmedi 

Temsilciler Meclisi" 
nde Genel Başkan Süley man Demirel tarafından 


(Devamı Sa.7 Sü, 5'de) 


r! 


Savcının katili yakalandı, fakat nedense 

serbest 


bırakıldı 
5. Sayfamızda 
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KONU: Pahalılığa karşı tedbir A LA FIKIR -MEYDANI 


Biz burada pahalılık tartışmasını (o sürdürür. 
ken ve fotoğrafçı bir okurumuzun mektubunu sayfaya hazırlarken, Hilton'daki (o defileden resimler geldi. İşte ikisını Ze sunuyoruz. Birinci fotoğrafta mankenin üzerinde gördüğünüz... 
Evet elbise mi dersiniz yoksa uyku kıyafeti pijama mi? Ne o dersiniz bilemeyiz ama, gördü. 
günüz bu kıyafetin be- 
„deli 10bin liranın üs- 
“linde. Sadece kemer 3 
bin lira. Hiç nasıl olur demeyin, sanırız bu yıl «moda köylü kıyafetleri. 
Köylü genç kızlarımız üstlerine giyecek yeni bir şey alamayıp, hergün çiçekli elbise altına puantiyeli pijamasını giyip tarlada çapa sallarken, Hilton'da ün. 
lü moda ve tekstil uz. 
| manlarımız köylü kıyafetini ilginçlik olsun diye moda yapıvermiş, Ve şimdi İstanbul'un nadi- de semtlerindeki hanımlar gece kulüplerine giderken köylü kıyafetle. 
rinigiyecekler... 

Alttaki fotoğraftaki kıyafet ise birinciden daha dailginç. "Zavallı, kumaşı eksik gelmiş, elinden dikiş de gelmi. 
yor zahir, dolamış kumaşı beline" diye sakın düşünmeyin, Moda bir kıyafetmiş ve bu ejbi. 


senin de fiyatı 10bi ninüstünde ismini de takmışlar: “Kaynana 


görmüş damat yüzü sa- 
KD 

Bu elbiseler Türkiyemizin 73 tekstil firma, sinin ürünü imiş, 7% tekstil firmamızın patrontarına bir sorsak, efendim Türkiye bu darbogazdan nasıl kurtulur diye, acaba ne cevap verirler? o Şevket gibilere 
10 bin lira çok geliyor- 
sa giymesinler efendim, mi derler? Zaten halkın büyük kısmının bu kıyafetleri giymeye niyeti yok da, bu paralar ki. 
mir cebinden çıkıyor acaba? 

Ve hükümet yetkilileri ve de uzmanlar gazelslere demeçler veri. 
yorlar, Apartmanınızın dış kapısını kapalı iutun. Eviniz daha iyi 
ISınır, savurganlık yapmayın. “encerenizin kapağını sıkı kapatın, az 


————————. 


HMilton'daki defile ve bir mektup 


pilili 


Fotoğraflar; Abdullah KURTAY 


aygaz harcayın vs vs... 

Tekstıl işçileri kemerleri sıkacak, halk kemerleri sıkacak , tekstil patronları da el kadar mayoyu 12 bin liraya, köylü kıyafetlerini 10 bin liraya satacak, Kime, pahalılığın pek dokunmadığı bir küçük azınlığa... 


Zenginin malı fukaranm çenesini yorarmış, 

İyisi mi,sizi daha yakından ilgilendirecek bir haberi fotoğrafçı okurumuz versin. Yeni nüfus kağıdı çıkarırken fotoğraf çektireceksiniz ya. İşte fotoğrafa da zam geliyormuş... 


İSTANBUL'DAN FOTOĞRAFÇI F. M: 


Hayat pahalılığına karşı tedbir meselesinde ben de sorunlarımızı ve tedbiri yazmadan evvel, böyle güncel bir meselede halkın görüşlerine yer ayırdıkları için Aydınlık gazetesi çalışanlarını candan kullar, çalışmala- 


rında başarılar dilerim. 


Gelelim pahalılığa karşı tedbir meyazmadan evvel mesleğimle ilgili bir fiyat artışı örneğini sunmak istiyorum. Bugünlerde halkın yeni nüfus kağıdı çıkarma gerekliliği ile çektirmek zorunda olduğu vesikalık ve diğer fotoğrafların fiyatına. Bu önümüzdeki günlerde yeni bir zamla karşı karşıya olduğu gerçe- 


selemize, Tedbiri 


ğine. 
Şöyle ki, 


söylenemez. 


Bu şekilde bir artışın nasıl oldugunu, bildiğim kadarı ile açıklamaya 


çalışayım. 


Biz fotoğrafçılar fotoğraf malzemesini ithal eden 3-5 kişiye daha yakın olduğumuz için bu ani fiyat artışının sebebini soruyoruz. Her ne kadar cevap alamıyorsak da, bazı şeyler öğreniyoruz. Örneğin şöyle bir şey: Önceden bir TIR kamyonu dolusu fotoğraf kâğıdı (yaklaşık 80-90 bin paket) gümrükten 400 bin ila 500 bin liraya geçerken, şimdi 700 tin ila 


CİAJL 
SAVAŞIM 


Genel Dağıtım: TÜR DA 


Cağaloğlu Hamam sok. No:4 - 


yakın bir zamana kadar 
170 liraya alınan bir paket fotoğraf 
kağıdı 190, sonra 230 ve en nihayet 
250 lira oldu. Tabii malzemesine zam 
gelince çekim ücretine de zam geleceği muhakkak. Sanırım bunun aksi 


şünsün. 


resim 


nuşulması. 


750 bin lira arası geçiriyoruz... Vs. 
Tabii bunlar kaçak olarak geçiyor. 
İşin ilginç yanı bu işte hükümet yetkililerinin de yakınlarının adının ko-Bu fotoğraf malzemeleri kaçak olarak geldiği için hükümetin hesabına dahil olmayan dövizin ve bu | döviz kaybını, bugün taze para ve döviz arayan hükümet yetkilileri bir dü- 


Hele 45 milyon Türkiye halkının ihtiyacını fotoğraf kağıdı kaçak olarak geçerse, yollarla kaybolan dövizin çokluğu gözler önünde olacağından, hükümet yetkilileri biraz daha düşünsün, Ve bu fotoğraf malzemelerinin bir iki el değiştirerek milyonlarca lira tutan alım ve satımında hemen hemen hiç kuğlanılmayan fatura gerçeği önünde alınmayan vergi de gözönünde bulundurulursa, hükümet yetkilileri düşünmeyi bıraksın ve bunlar bazı tedbirler alsın. Biz bu zamların malzemeyi ithal eden birkaç kişinin isteğine bağlı olduğu kanısındayız. Yiyecek, giye- 


karşılayacak kadar dolu 'TIR kamyonları gayri meşru 


cek ve barınma alanlarında da böyle 


dır. 


bir kaç kişinin çıkarlarına yönelik zamların, hükümeti yıpratmayı hedef aldığı kanısındayım. Çünkü halk bu kimseleri değil, 
Ve onun için diyorum ki, HÜ-KÜMET TEDBİR ALSIN. 
Bu halka düşmanlık yapanların üzerine kararlılıkla ve cesaretle yürüsün, denetlesin. O zaman halkı yanında bulacaktır. İşte tedbir budur. 


\ \ Kamboçya’ nın \ 


\ ölüm- kalım RKA 
\ mücadelesi 


hükümeti tanımakta- 


Nasıl mı? 


IŞIK YAYINEVİ 


25TL 
ISTANBUL 


NORODOM 
SİHANUK 


Üniversitelerindemokratikleşmesinde yeni bir adım ve ODTÜ 


g 1 7 50 "YE hayır! 


“Orta Vo. 
ğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri yeni üniversiteler yasası gündeme gelince tüm duvarları bu yazıyla doldurdular. Karşı çıktılar, okullarının 1750 sayılı yasa kapsamı içerisine alınmasına, 


Bunun ardından OD- 
TÜ Öğretim Üyeleri Derneği de yeni üniversiteler yasası çalışmalarına karşı çıkan bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda üneversitelerinin diger üniversitelerle birlikte aynı yasa kapsamına girmelerinin yanlış olacağıni, kendilerinin hazırladıkları çerceve yasa taslagının kabul edilmesinin en doğru yol olduğunu söylediler, 

ODTÜ'nün öğrencisinden, öğretim üyelerine değin yeni üniversite yasasını o eleştirmelerinin nedeni nedir? Haklı bir eleştiri midir onlarınki? 

Öncelikle belirtmekte yarar vardır ki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye'de o Üniversitelerin demokratikleşmesi yolunda atılan adımlarda tüm engellere karşın en ilerici olabilmeyi sağlamış ve demokratik üni- 


GAZETEM 


DENİZLİ 


ÇAL 


HALKIN SESİ 


45 MİLYON HALKTIR 


Cüneyt Ayral 
Gazeteci 


versite çabasında olumlu somut adımlar atmıştır. 
Bölümlerin ve dekanlıklarn tüm çalışmalarında kurullar “oluşturmaları ve oylama yoluyla karar al maları yöntemi tüm öğ retim üyelerinin yönetime katılmalarını sağladığı gibi, ODTÜ Rektörlüğü de yapacağı işler için Öğretim Üyeleri Konse- yine başvurmak zorundadır, Andığım konseyin kararları yolunda yönetim  gerçekleşmektedir. 

Öte yandan, ODTÜ' 
de üniversite özerkliğini zedeleyen ve demokratikleşme yolunda önemli sayılabilecek bir de engel sözkonusudur. Bu da Mütevelli Heyeti, Okul ile gerçekte hiç ilişkisi bulunmayan kişilerin okul yönetiminde etkin görev yapmaları ve heyet üyelerinin atama yoluyla getirilmeleri hiç de demokratik değiidir, Nitekim öğretim üyelerinin yoğun baskılarına karşın ODTÜ'den Hasan Tan zamanında işe alınmış 
300 kadar faşist militan 


atılamamakta, sürekli kuşku ve huzursuzluk nedeni olmaya devam etmektedir. Son günlerde basında çıkan ilânlara bakılırsa ODTÜ Rektörlüğü işten ayrılmayı kabul eden bu işçilere ödülmüşcesine ek ödemeler yapmayı kabul etmektedir. 


Alınan haberler, aylardır işe gitmeksizin izinli sayılan ve ücretlerini banka aracılığı ile alan bu ülkücü militanların ODI U rektörlüğünü sürekli tehdit altında tuttukları ve ‘Eğer bizi atarsanız başınıza dert açarız“ yolunda mektup ve haberler saldıkları yolundadır. 
ODTÜ'de huzurun ve sürekli öğretim yapmanın diyetini ödermişçesine bu işçilerin, özünde yasal olmayan bu işçilerin ücretlerini ödemeyi sürdürmektedir, Huzur da olsa! 
Öğretim üyelerinin kurşunlanması bitmez tükenmez durumdadır, atılan bombaların haddi hesabı yoktur, bunların yanısıra geçtiğimiz günlerde An- 


Bizi iş bulacağız diye dolandıranları mahkemeye verdik, bir sonuç alamadık 


1976'da turist ve işçi olarak dış ülkeye gitmek için Denizli İş ve İşçi Bulma Kurumuna vardım, 


iş istedim. Beni yaşın geçmiş diye kapi dışı ettiler. Sonra müdürü 


sordum. Bana dairesini gösterdiler. Müdürüm diyen Ali Parlar'a üç çocuk babası olduğumu ve köy bekçiliği ile idare ettiği- mi, bir oda evim olduğunu ve çok zor geçindigimi anlatıp Allah aşkına bir iş diye ısrar ettim. 
Bana "sana bir adres vereceğim” deyip İzmir'de şu adresi verdi: Bahattin Özdemir, Hatay Caddesi 
150. Sok. 2/E,Gidip Bahattin özdemir'i buldum. 
Bahattin Özdemir Bana 
'Seni Müdür Bey mi gönderdi?" diye sordu. Ben de "Evet" dedim. Bana gereken bilgileri izah etti. "Evet Ali Bey benim arkadaşım. Biz sizleri işçi olarak göndereceğiz. 
Önden 2500 lira alıp Arabistan'a göndereceğiz." 
Geri kalanını da Ali Parlar size işçi pasaportlarını verdiği zaman ödeveceksiniz dedi. Ve bana daha yurtdışına gitmek isteyen var ise hemen getir .. dedi. 

Bir sene sonra bana "müdürüm" diyen Ali 
Parlar arkadaşımız Ünal Bilen'e "acele gelin" 
demiş. Ben ve arkadaşlarım Kabala köyü Muhtarı İsmail Karaca, Ahmet 
Ali Can, Hüseyin Saltık Hüseyin Öztürk, Mustafa Gülgel, Sülayi öğül, 
Çal Akkent'ten İbrahim Duran, Çal'dan ünal Bilen, Cafer Yavaş, İş ve 
İşçi Bulma Kurumu'nun üstündeki kahveye vardık. Ali Parlar, Baha Özdemir. ve bir kişi daha geldiler. "Bu görmüş olduğunuz şahıs Arabistan da şantiye şefidir. Korkmayın sizi işçi olarak göndereceğiz" dediler. 
Biz de aldanıp 2500 lira ödedik. 

Aradan zaman geçti. 
Baha'dan bana mektup geldi. Ben de Denizli Vas liliğine durumu bildirdim. Zaman geçti. Denizli Savcılığı beni çağırıp ifademi aldı, Beni ve üç arkadaşımı Sevindik . į Polis Karakoluna havale ettiler. İfademizi komiser aldı. Elimdeki dilekçeyi ve Baha Özdemir'in İzmir'den yazdığı mektupların on adet süretini aldilar." Sen Müdürü tanır mısın?" diye bana sordular. Ben de "tanırım" de- 


dim. Bir taksi tut çağıralim" dediler. Taksiyi tuttuk. Müdürü evinden aldı lar. Müdür gelince komiser ona "Bana yardımcı ol, bu köylü vatandaşın parasını kurtaralım" dedi. Fakat sonra bir sonuç çıkmadı. Tekrar Valiliğe bir dilekçe verdim. Bu sefer Çal Karakolunda altı arkadaş ifade verdik. 
Aradan zaman geçti, Çal Sorgu Hakimliğinde tekrar ifade verdik. Meğer 


bizim şikayet ettiğimiz Denizli İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdür Muavini imiş 
Halen ne paramızı alabildik. Ne de davadan bir sonuç aldık 
Bizim kimimizin duracak evi yok. Neden bizim gibi garip köylünün hakkı aranmıyor? 
Kabalar Köyünden 
Köy Bekçisi 
Osman Salı 


kara Sıkıyönetim Komu tanlığınca yakalanan ülkücü Barsan, Savcılıktakı ifadesinde, öğretim uye leri kendileri için ileri geri konuştuğu için onları öldürtme plânları yapuğını açıklamıştır. 


Demokratik bir kuruluş olan ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği andığım bu işçilerin atılması yolunda bir çok girişim yapmasına karşın atama yoluyla iş başında olan Rektörlük ve Mütevelli Heyeti öğretim üyelerine, öğrencilerin can güvenli gine somut bir tehdit olarak bekleşen bu insanlar dan okulu kurtaramamışur. 


Önümüzdeki günlerde 
ODTÜ'nün demokratik üniversite o mücadelesinde yeni bir adım atabilmesi için önemli bir fırsat vardır. Şu anda rektörlük görevini vekâleten sürdürmekte olan Prof. Nuri Saryal görevinden istifa ederek 7. yıl izni 


denilen bir yıllık arastırma iznini alacaktır. Bunun üzerine yeni bir rektörün ODTÜ'nün başına getirilmesi sözkonusudur. 
Rektör kim olacaktır? 
Nasıl olacaktır? Aslında OLTÜ'nün kuruluş yasasina baktığınızda okuryazar olan ve 30 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bu kuruma rektör olabilmektedir. O halde demokrasi yolunda önemli bir adım atmak için ne bekleniyor? Tüm 
ODTU profesör, doçent, yardımcı profesör ve öğretim görevlilerinin katıldığı bir seçim yapılamaz mı? Yapılır, eğer demokrasiden korkmayan insanlarsa ODTÜ'de öğretme- yi, bilimsel araştırmayı kendine iş edinmişlerse, o zaman yapılır ve böylelikle ODTÜ üniversitelerin o demokratikleşmesi yolunda atılması gerekli çok önemli bir adımı ilk önce atmış olmanın onurunu taşıyabilir. 


Öyle umuyorum ki, 
ODTÜ'de görev yapan tüm bölüm ve dekanlık kürulları ile öğretim üyeleti konseyi bu yolda atılacak adımın somutlaşması için voğun çabalar göstereceklerdir, tutuculuğun, bağnaz gelenekçiliğin ötesinde bir çaba... 


Adana hastanelerinde tek bir nöbetçi doktor 


bulunamıyor 


ölüm döşeğinde can çekişseniz, Adana hastanelerinde (o derde der. 
man" bir nöbetçi doktor bulamazsınız. Diğer kentlerde durumun pek iyi olduğunu sanmıyorum, ama Adana'da durum böyle, Hastanelerde doktor ararken babam kollarımda öldü. Kimbilir, benim gibi kaç yurttaşın yüreği yaralıdır. Bu konuda ilgilileri uyarmak için, lela ararken ölen 


Urfa Kız Meslek Lisesi, çalışmalarını sergiledi 


Urfa Kız Meslek Lisesi öğrencileri birinci ders yılı sonunda dikiş; nakış, elişi çalışmalarını sergilediler. 
Serginin açılışını Urfa Valisi Erol Tuncel yaptı. Açılışa katılan Kız Meslek Lisesi Folklor Ekibi de gösterilerde bulundu. 


TRABZON 


Bizler hep ezilmeye mahkum muyuz, bilmiyorum. Babam 1965 yılinda vefat etmiş. Anneme, bana ve kardeşime sigortadan dul ve yetim maaşı bağlanmış. Ben kendimi bildim bileli bu maaşın artmasını, yüzümüzün birazcık olsun gülmesini bekliyoruz. 

Hep sözünü ettikleri 


özgürlük bu mudur? Sokaklarda serbestçe dolaşmak, vitrinleri seyretmek ve insanın gereksinme duyduğu şeyleri maddi olanaksızlık yüzünden alamamak mıdır? 


Bu yıl lise son sınıfa gidiyorum. Aldığım yetim maaşım üç aydan üç aya 2700 liradır. Bu an- 


2100 lirayla üç ay geçer mi? 


cak benim okul masrafımı karşılar. 


Bu durumun düzeltil. 
mesini, aradaki bu eşitsizliğin giderilmesini, hiç değilse bugünün hayat pahalılığına göre maaşların yeniden ayarlanmasını diliyoruz. 


Sayım Özselimoğlu 


MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATINALINACAKTIR 1- Müessesemizin 1979 yılı ihtiyacı olan 96 kalem muhtelif elektrik malzeme- si satınalınması işi kapalı teklif mektubu alınmak suretiyle ihale edilecektir. 
2- Kapalı teklif mektupları en geç 26.2.1979 günü saat 16.30'a kadar kabul edilecektir 
3- Geçici teminat 50.000.-TL dır. 


4- Bu işe ait sartnameler müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir 5- Müessesemiz 2190 sayılı kanuna tabi değildir. 


ERBANK 


SİVAS ÇİMENTO SANAY ta 3 M UESSESESİ , 


Basın: 11241-166 


babamın öyküsünü anla— 


tacağım: 
31 Ocak sabahı erken 
saatlerde babam Süley- 


man Karayaz, kalp krizi geçirdi, Hemen bir taksiye bindirip, önce Devlet Hastanesine götürdük. 
Heyhat! Ne bir yetkili, ne de bir nöbetçi doktor bulamadık. Oradan sırasıyla Numune, Can Erk, Hayat hastanelerini telaş içinde dolaştık özel muayenehaneleri alt üst ettik. Yok. 
Yok. "Neredesin tabip, gel merhem ol yarama" derken, zavallı babam arabanın içinde kollarımda öldü. 

Şimdi ben yetkililere soruyorum: Babamın ölümünden kim sorumludur? O, öfke ile doktor bulamadığım o hastanelerin camlarını aşağı indirseydim, "anarşist" diye beni yaka-paça karakola götürüp, "gerekeni" yaptırırdınız. Peki babamın katili olarak, yargı organlarının karşısına kimi çıkaracaksınız? 

Hastanelerdeki nöbetçi doktor meselesine kısa zamanda etkin önlemler getirilmelidir. 

Özcan Karayaz 


lütfü oflaz 


İlaveli ikinci baskı! 


Durduk yerde size niye kızalım ey ülkücü? 
Size karşı niçin peşin hükümlü davranalım? 
Anlaşılan anlamıyorsun bizi. İyi oku! 
Siz ne diyorsunuz? Biz ne diyoruz? 
Bak dinle. 

Siz dergilerinizde, afişlerinizde: 

“Yıkılsın Düzen yaşasın Devlet” musunuz? 

Biz ise: 

“Sizin yıkılsın düzen demeniz boş laf” diyoruz 

Söylediklerimizi de delillendiriyoruz. 

İşte ilk delilimiz. 

Yer: TBMM kürsüsü.. Zaman: 4 Ocak 1979.. 
Konuşmacı: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu... Aynen şöyle konuşuyor: 

“Aşırı sol fraksiyonların hedefi yalnız MHP değil, aynı zamanda düzendir..." 

Kösoğlu bunu dedikten sonra “Düzeni Degiştireceğiz” diyenlere veryansın ediyor. 

Çelişki No: | 


demiyor 


Sonra yine siz: 

“Düzene muhalefetimiz bütün gücüyle devam edecektir. Tam bağımsız milliyetçi Türkiye'ye giden yol, dışa-bağımlı gayri-milli düzeni alaşağı etmekten geçer...” diyerek Guadeloup'da toplanan Batılı liderlere verip-veriştiriyorsunuz. (29 Ocak 1979-Ülkücülerin resmi yayın organı G. 
Arkadaş Dergisi ) 

Akabinde biz ne diyoruz: 

“Sağ olsun Alpaslan bey ne NATO'ya ne de uluslararası kumpanyaların Türkiye acentalarına toz kondurmuyor! 

Emperyalizmin zincirlerini kırmaya uğraşan, dışa-bağımlı sermayeye karşı çıkan ve milli bagımsızlığı savunan önce NATO'ya karşı çıkar. 

Hem Guadeloup'a karşı çıkacaksın, hem de Türkiye'de NATO'nun jandarmalığını yapacaksm 

Bu ne perhiz. bu ne lahana turşusu? 

Çünkü iki orgutü yöneten de aynı dörtlü!” 

Bu da çelişki No:2 


Üstelik biz NATO'dan çıkıp. Varşova Paktına girelim demiyoruz 

İkisine de hayır: bağımsız. bloksuz Türkiye diyoruz. 

Ardından da soruyoruz: 

“Ülkücüler de böyle diyebiliyorlar diye. 

Sonuçta: 

“Büyük bir çoğunluğunun yoksul olduğunu bildiğimiz ülkücüler “iderlerinin aksine- böyle diyebiliyorlarsa eğer, hepsinin alınlarından ö- 


periz” diyor ve bity ruz. 
k 


mı?" 


İlaveli bir ikinci baskı yapmamız şart olmuştu. 

Şart olmuştu çünkü 5 Şubat 1979'da yayınlanan “Ülkücünün Türküsü" başlıklı yazımız bazı tashi hataları nedeniyle bizim; muhtevası nedeniyle de ülkücülerin kafasını karıştırmıştı! 

Sitem ediyorlardı ülkücüle 

“Hakkımızda peşin hükümlüsün. Ayrıca şu anda sağ bir gazetede olsan, en ufak bir tashih veya dizgi hatasını bahane eder —yazarlık özgürlüğümü kısıtlıyorlar— diye de celallenirdin..." 

Sanıyorum sitem kokan ilk sorularını yukar- da yanıtladık. 

İkinci sorularına gelince 

Doğru. Yazarlık özgürlüğümüzü her şeyin üstünde tutarız. Bu konuda -hele de bu saatten sonra — burnumuzdan kıl aldırmayız 

İnanıyoruz ki; “Ülkücünün Türküsü" başlıklı yazımızda kaybolan küçük bir paragraf bir kasıt değil, bir dalgınlık sonucudur. 

Kaldı ki bizimkiler -sizin deyiminizle— yazıdan paragraf yürütecek kadar düzenli olsalar, bu yazı hakkında ertesi gün (6 Şubat 1979) çıkan “düzeltme ve özürü doğru-dürüst kaleme alırlardı! 

Lafın kısası sizin gibi “öküzün altında buzağı aramıyoruz! "sevgili milliyetçi-ülkücü gençler... 

Yine de sevdik sizi. Gösterdiğiniz tepkiden alabildiğine memnunuz. Demek ki tarafınızdan satır-satır okunuyoruz. 

Tartışmaya her zaman hazırız. 

Bunu saymayız yine bekleriz. 


SOLDAN SAĞA: 


2) Acıklı, üzücü - 


da bir tanrı 
5) Bir süs bitki dil). 


1) Sıtmanın diğer adı - Tersi eteğe bolluk veren kıvrımlar, Birleşmiş Milletler tgitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün simgesi. 
3) Dünyanın en büyük şelalesi - organımız. 4) Namaza çağrı - Eski Mısır'- - Kimyada Tellür'ün simgesi. 
- Tersi olumsuz (eski 
6) Güvenilir, mert (kişi) Genişliği. 7) Nefesli bir çalgı aleti - Ter- 


Tat alma 


- Bir ay- 


© N O GU BE NM a 


si bir ağırlık ölçüsü - Tersi gözleri görmeyen. 8) Polonyalı göçmenler tarafından 


kurulan İstanbul iline bağlı köy. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 
Yüksek (eski dil) - 


Tersi seçimlerde 


1) Devrim şehidi Kubilay'ın yobazlar tarafından katledildiği, İzmir'e bağlı kaza, 2) Tersi masallarda iyilik simgesi olarak kullanılan gerçekdışı yaratık. 3) Tersi eğilim (eski dil) - 


kullanırız. 4) Brezilya sınırları içinde 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


1 2 34 67 8 9101 
vYelalelolnleTme) E clA| ggg RA 


olan,dünyanın en çok su akıtan ırmağı 5) Bir eğlence yeri.6. 
Kokulu tohumu rakıcılıkta kullanılan bir bitki. 7) Tersi Iskambilde papaz - Tersi İspanya'da Bask bölgesinin ayrılığını savunan bir örgüt. 8) İnce yapılı, zayıf. 9) Sonra anlammında bir ünlem - Bağışlama. 10) Sentetik bir uyuşturucu 


madde 


i şehir kalıntısı, harabe. 


11) Tersi yöneten, 


Kan geli DAĞ 


idareci. 12) Basın yoluyla tartışma, sürtüşme. 


, 13 Şubat 1979 


İSKANDİNAVYA 
ÜLKELERİ 


BAŞBAKANLARI, 
STOCKLOM'DE 
BİRARAYA GELDİLER 


© İsveç ve Norveç, otuz yıl 


AydınlıkElj 


Vietnam, Çin sınırında bazı toprakları işgal etti 


© Vietnam ordusu, savaş durumuna geçirildi 
© Çin Halk Cumhuriyeti, 


sert bir protesto notası ile Hanoi yönetimini kınadı 


EB 


süreli bir işbirliği anlaşması imzalıyorlar 


ABDULLAH GÖRGÜN STOCKHOLM'DİİN BİLDİRİYOR 


İskandinav Ülkeleri Başbakanları Şubat'ta; İsveç'in başkenti Stocholm'de bir araya geldiler. 


İsveç Başkanı Ola Ullsten, Norveç Başbakanı Odvar Hordli, Danimarka Başbakanı Anker Jörgen en, Finlandiya Başbakanı Kalevi Sorsa ve İzlanda Başbakanı Olafur Johannesson,İsveç'in başkentinde yaptıkları görüşmelerde, ülkelerinin ekonomik durumlarını ve aralarındaki emonomik işbirliği olanaklarını incelediler. 

Toplantı öncesinde Norveç Başbakanı Odvar Nordli ile İsveç Başbakanı Ula Ullsten özel bir görüşme yaptılar ve iki ülke arasında otuz yıl geçerli olacak bir işbirliği anlaşması konusunu ele aldılar. İsveç basınında çıkan haberlere göre, anlaşma, her iki ülkenin 


> b“. 
“77'li grubun 'Arushada'daki toplantısını Tanzan- 


YUGOSLAVYA -SURİYE 
- ORTAK BİLDİRİSİ YAYINLAND 


ya Devlet Başkanı Nyrere açtı. 


“7/"lergrubu” 
Tanzanya'da toplandı 


ARUSHADA 

, TANZANYA 
Üçüncü Dünya ülkelerinin oluşturduğu ve “77'ler grubu" olarak anılan 100'ü aşkın ülke - 


DIŞ HABERLER. nefretini kazandığını be-SERVİSİ lirtti, 


Öte yandan Çin Dışiş- 


uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı ve bunun için gerekli yatırımların süratle yapılmasını hedefli- 


yor. 


Görüşülen ikinci konu ıse, iki ülke arasında bir petrol anlaşması imzalanması sorununu kapsıyor. Noveç, bu anlaşmaya bağlı olarak, satacağı petrolün karşılığında, İsveç'in Norveç'e endüstri yatırımları yapması- 


nı istiyor. 


Görüşülen bir üçüncü konuda, ortak yatırımların 


gerektirdiği vergi sistemi değişikliği ile ilgili. 


İsveç Başbakanı, bu görüşmenin ardından Finlandiya Başbakanı Kalevi Sorsa ile bir araya geldi. Bu yaşayan Finlandiylıların 


görüşmede ise, İsveç'te sorunları ele alındı. 


| İsveçli yazar Jan Myrdal: 


da bir hazirlik toplantısında bir tirmek için somut önlemlerine 


re bir konuşma ile açtı. 


deme getirildi. 


"VİETNAM'IN KAMBOÇYA'YA SALDIRISI İSVEÇ'İN MİLLİ MENFAATLERİNİ TE 


01968'de Vietnam'ı desteklemek doğruydu, fakat şımdi yanlış. Çünkü bugün Vietnam'ın desteklenmesi, saldırgan Sovyetler Birliği'nin desteklenmesidir" 


DIŞ HABERLER SERVİSİ İsveç'te yayınlanan Svenska Dagbladet gazetisi ünlü yazar Jan Myrdal'ın Hindi Çini'ndeki durumla ilgili bir yazısını yayınladı. 

Myrdal bu yazıda, Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı giriştiği saldırıyı ele alıyor ve bu saldırıyı, onun daha önce Amerikan emperyalizmine karşı verdiği o bağımsızlık o mücadelesiyle karşılaştırıyor. 

Myrdal'ın yazısını kıslaltarak yayınlıyoruz. 


Vietnam, Sovyetler Birliği'nin desteğinde Kamboçya'da haksız bir savaşa girişmiş el 1968 yılında Vietnam'ı destek lemek doğruydu, fakat şimdi yanlış. Çünkü bugün Vietnam'ın desteklenmesi, saldırgan ae Birliği'nin desteklenmesi demekr. 


KISA SÜRELİ BİR ZAFER 


Üçüncü Çin Hindi savaşının Vietnam'ın yıldırım harekatıyla Kamboçya'ya saldırması, Pnom Pen'i ve diğer kentleri alması ile sona erdiği söyleniyor. 


Fakat ben Çin Hindi savaşlarının sona erdiğini sanmıyorum, Önümüzdeki günler, Pol Pot hükümetinin ne denli halk savaşına hazırlıklı olduğunu gösterecek, Geçtiğimiz sonbaharda Pol Pot, Pnom Pen'inve öbür kentlerin Vietnam'ın saldırgan güçlerinden koruma olanaklarından yoksun olduklarını belirtmişti. Vietnam'ın daha önce Laos'la kurduğu gibi Kamboçya'yla da 'özel ilişkiler' kurmaya kalkışacağı belliydi. Kamboçya'nın pirinç ihracatını bundan böyle Madagaskar'a değil de Hanoi'ye yapacağın- dan da kuşkumuz yok. Ancak böyle zaferler, cangıl ormanlarında süregiden savaşın nasıl gelişeceğine bağlı olmayan, tarihsel bir kısa süreliliğe mahkumdur. 


PASİF KAMUOYU 


Vietnam'ın saldırısı halkların adaletine aykırıdır. Bu saldırı kanunsuzdur. Bu saldırıyı hazırlayan ve uygulayan Hanoi yöneticileri, savaştan birinci derecede sormludunar, Vietnam'ın saldırısı, Taylandı, Malezya'yı ve Singapur'u askeri bir tehdit altına düşürmekte ve Sovyetler Birliği'nin Hint Okyanusuna inme amaçlarına hizmet etmektedir. 

Vietnam'ın Brejnev'doktriniai uygulamasına karşı gösterilen pasif uluslararası tepki, Romanya ve Yugoslavya'nın milli leri da tehlikeye sokuyor. Yarın belki de, Hırvatlar, 'Yugoslavya'nin baskısından kurtarılacaktır." Böylelikle Sovyet ordusunun Güney Avrupa kanadı güçlenecek. Batı Avrupa'ya olan baskısı artacaktır. 


Bugün Vietnam'ın Kamboçya'ya yaptığı saldırıdan dersler çıkurtmalı ve konuyu eni- ne boyuna tartışmalıyız. Eğer Romanya bu konuda bir tartışma başlatmaya cesaret ediyorsa (ve bunu zorunlu görüyorsa) , bizim de tartışmamamız için bir neden yoktur. 
Moskova'nın temsilcilerinin ne düşündüğü bizi ilgilendirmemeli. . . 


HDİT 


Kimileri, örnegin Sara Lindman, 1968 
yılında olduğu gibi 1979 yılında da Vietnam'ın desteklenmesini savunuyor. Kimileri de, üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylemeye çalışıyor. Eğer 1979'da Vietnam'ı desteklemek yanlışsa, 1968'de de yanlıştı, diyorlar. İyi düşünülmüş bir söz değil bu. 
örneğin, benim 1979 yılında Vietnam'ın saldırısına karşı çıkmam ve böylelikle Nya Wermland gazetesiyle bu konuda aynı görüşü paylaşmam, ya da 1968 yılında Sara Lindman'la Vietnam'ın (desteklenmesi konusunda aynı görüşlerde olmam, daha değişik bir düşünce biçimini gerektiriyor. 


HAKLI SAVAŞ 


Şimdi önemli olan, 1968 yılında Vietnam'ın haklı bir savaşı, 1979 yılındaysa haksız bir savaşı sürdürdüğünün bilincinde olmaktır. Fakat bunu yapabilmemiz için , “radikal pasifistlerle, Marksist, ya da değil - haklı bir savaş varlığı konusunda anlaşmamiz gerekiyor. 

Norveç'in 9 Nisan 1940 yılında Hitler Almanyasına karşı açtığı savaş haklı bir savaştı. Kimileri, Norveç'in demokrasiyle, Almanyanınsa diktatörlükle yönetildiklerini ve bu yüzden de böylesi bir savaşın haklı bir savaş olabileceğini söylüyor. Oysa belirleyici ölçü bu değil. Etyopya'yla karşılaştırıldığında faşist İtalya, daha gelişmiş, daha 

uygar"dı. Etyopya'daki durum hakkında söylenebilecekleri vir yana bırakırsak, Sela- si'nin Mussolini'ye karşı haklı bir savaşa giriştiğini söyleyebiliriz. 


ir Hindi halkının, Fransa'ya karşı sürdürdüğü milli bağımsızlık savaşı da haklı bir savaştı. Çin Hindi halkının mücadelesi, bir çok kişinin -benim de- milli savunma konusunda düşüncesini değiştirdi. 1960 yılların- da başlatılan dahice hazırlanmış bir süper güç propagandası, çağdaş silahların ve yeni teknolojinin, küçük ülkelerin savunma gücünü sıfıra indirdiğini beyinlere yayıyordu. 
Propagancaya göre, bu tür savaşlar haklı savaşlardı, fakat anlamsızlardı da. Vietnam hepimizin yanlış düşündüğünü kanıtladı. 
Saldırgan güçlere karşı girişilen bir haklı halk savaşı anlamlıdır. En uç noktasına dek sürdürülürse başarıya da ulaşır. Bu dersi İkinci Dünya Savaşından çıkarmamız gerekirdi gerçekte. 
(cw) 


nin Dışişleri veya Ticaret bakanları Tanzanya" Uluslararası yeni ekonomik düzeni gerçekleştoplantıyı Tanzanya Devlet Başkanı Julis Nyre- 


Mayıs ayında Filipinler başkenti Manila'da yapılacak olan UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) toplantısına bir ön hazırlık amacıyla yapılan Arushada görüşmeleri sırasında ticari finansman için ortak bir fon kurulması ve hammadelerin satış fiyatlarını belirli bir düzeyde korumak sorunları gün- 


İsveçli yazar Jan Myrdal 


Anti.Sovyetçilerin hareketten temizlenmesi- 


BBC Radyosunun verdiği habere göre, Çin 
Halk Cumhuriyeti Başba kan Yardımcısı Li Siennien, Vietnam kuvvetle rinin sınırı geçerek ülkesine ait toprakları işgal ettiğini acıkladı. 


Radyo, Li Sien-nien' 
in, hangi bölgenin işgal edildiğini açıklamadığını söyledi. Li Sien-nien açıklamasında, Vietnam' 
m Çin halkının büyük 


araya geldiler. 


tartışıldığı bu 


EDİYOR” 


MİLYONLARIN DESTEĞİ 


ABD, Hindi Çin'inde savaşı sürdürdüğü sürece hepimiz, tehlike altındaydık. Vietnam'ın askeri zaferi, milyonlarca insanın bu pis savaşa karşı tavır almasıyla gerçekleşti. 
Uluslararası dayanışmanın payı büyüktü bu zaferde. Vietnam'ın New York'ta, Chicago'da, San Fransisco'da, Stockholm'de başarıya ulaştığını söylersek, yanlış bir şey söylemiş olmayız. z 

Anlaşmanın temeli menfaattir. İsveç'teki güçlü kamuoyu. İsveç gibi küçük ülkelerin de varlığını sürdürmeye hakkı olduğunun bir ifadesiydi. 1974'de Vietnam'ın Stockholm temsilcileri, Sovyetlerden aldıkları emir üzerine İsveç'teki dayanışma hareketinin Çekoslovakya'nın işgali konusunda sesini çıkarmamasını ve benim gibi 


ni istedikleri Karl Vennberg ve Sara Lindman, açıkça bir saldırıya kalkmışlardı. Onlar, İsveç halkının Vietnam'ı kendi çıkarı için desteklediğini, benimse, Vietnam'ın Sovyet yanlısı bir siyaset izlemesi halinde bu siyasetin İsveç halkının milli menfaatlerini tehlike içine attığını belirtmemi, delilik olarak nitelendirdiler. 


MİLLİ BAĞIMSIZLIK BİLİNCİ 


Şimdi Vietnam Kamboçya'ya karşı haksız bir savaş sürdürüyor ve Laos buna sesini çıkaramıyor. Vietnam komşuları için bir tehlike teşkil ediyor, Rus partisi de Hanoi' de yönetimi ele geçirmiş durumda, Vietnam desteğimizi yitirdi. Çünkü siyaseti, milli menfaatlerimizi tehlikeye sokmaktadır. İlke olarak, 1968'de Vietnam'ın desteklenmesi, ne kadar doğru idiyse şimdi de o kadar yanlış. 

Aradan geçen bunca zamanda Sovyetler Birliği güçlendi ve barışı tehdit eden bir askeri güç haline geldi. Kübalı kiralık askerler, Afrika'da operasyonlar pepinoa, Bunların temsilcileri de Angola'da, Etyopya'da ve Afganistan'da etkinliklerini sürdürmektedirler. Bizim dayanışma hareketimiz, Sovyetler tarafından kendi gücünü artırmak için kullanıldı. O zamanlardan bu yana bunun böyle olacağını biliyorduk. Çünkü dünyada hiç bir şeyin mutlak ve tek yanlı olamayacağının bilincindeyiz. Ancak İsveç'te de milli bağımsızlığımızı koruma bilinci 
güçlenmiştir. 3 


leri Bakanlığı, Hanoi makamlarına sert bir nota vererek, Vietnam'ı kınadı. 


Vietnam'ın Çin sınırını ihlal ederek Çinli muhafızları öldürmesi ve yaralaması üzerine yayınlanan notada, şunlar belirtiliyor: "Silahlı Vietnam görevlileri bu yılın Ocak ayından beri Çin'in Yünnan eyaletinin Hoko ve 

.Mago ilçeleri ve smr özerk bölgesi dahil, on bölgede Çin sınırlarına elliden fazla tecavüzde bulundular. Mayın döşediler, ulaşım hatlarını tahrip ettiler.Çin muhafızlarına saldırarak onları çatışmalara süreklemek istediler, Silahlı Vietnam görevlilerinin azgın kışkırtmaları yüzünden 15 
Ocakile 1 Şubat tarihleri arasmda Çin muhafızlarından ve yerli halktan 
70'i aşkın insan öldü ve yaralandı." 


VİETNAM'IN İKİ 
YÜZLÜ TUTUMU 


Vietnam makamları- 


ny ki yüzlü saldırgan turs 


tumunu teşhir eden nota şöyle sürüyor: "Yukarıda açıklanan gerçekler, Çin-Vietnam sınırında ‘bugün var olan ciddi durumun tamamen Vietnam makamları tarafından kasten yaratıldığını bir kez daha kanıtlamaktadır. 
Çin sınırında ard arda olaylar çıkaran Vietnam makamları, defalarca 
Çin'i protesto ederek 
Çin'in Vietnam topraklarını istila ettiğini öne sürdüler, Bu, Olsa Olsa, Vietnam (makamlarının gaddar ve iğrenç yüzünü daha açiga çıkarmaktadır." 


Protesto notasının son bölümünde ise şöyle deniyor: "Çin hükümeti, Vietnam makamlarının Çin-Vietnam sınırında işledikleri bu yeni suçlar karşısında son derece büyük bir öfke duyduğunu belirtir. Ve Vietnam hükümetini şiddetle protestoeder, Vietnam makamlan, Çin'e karşı giriştikleri askeri kışkırtmaları derhal durdurmalıdırlar, Aksi takdirde bundan dogacak bütün sonuçların sorumluluğu Vietnam makamlarına ait olacak- 


VİETNAM ORDUSU 
SAVAŞ DURUMUNA 
GEÇİRİLDİ 


— m 


Saldırgan Vietnam makamları bir yandan 
Çin sınırında silahı kişkırtmalarını sürdürürken, öte yandan da bütün ülke çapmda savaş seferberliği ilan ettiler, Vietnam Ordusu Çin sınırında her an savaşa başlayabilecek duruma getirildi. 


Vietnam uçaksavar birlikleri ve muhabere görevlileri 24 saat nöbet tutarak silahlarının başından ayrılmıyorlar, Yüksek bir teyakkuz durumunda bulunan birliklerin muhabere görevlileri kulaklıklarını bir an olsun çıkartmıyorlar. 


Hava birlikleri ise, havaalanlarındaki donatım ve benzin depolannı sürekli olarak artırıyorlar, Hava tümenlerinin de sik sik uçuş manevraları yaptığı tespit edildi. Askeri sıhhiye personelinin de bütün gün ve gece boyunca alarmda olduğu öğrenildi. 


Ayrıca uçaksavar ve füze birliklerinin kuzeye doğru ilerlediği gelen haberler arasında yer alıyor. 


Ps 
Yugoslavya Devlet Başkanı Tito 


Suriye Devlet Başkanı Esad 


Yugoslavya ve Suriye,bloksuzluk hareketini parçalayacak her türlü tehlikeye birlikte karşı koyacaklar 


ŞAM (AA) 

Yugoslavya Devlet Başkanı Tito' nun Suriye'ye yaptığı resmi ziyaret sonunda bir ortak bildiri yayınlandı. 

Ortak bildiride ikili ilişkilerin yanısıra, Orta Doğu sorunlarına da yer verildi. Suriye ve Yugoslavya, 1967 yılından beri İsrail işgali altında bulunan Arap toprakları ve Kudüs boşaltılmadan Orta Doğu'da sürekli ve adil bir barışın gerçekleşemeyeceği konusunda görüş birliğine vardılar. Ortak bildiride, Filistin halkının tek yasal temsilcisinin Filistin Kurtuluş Örgütür olduğu, Filistin halkının, kendi toprakları üzerinde, bağımsız bir devlet kurma hakkı da dahil, tüm ulusal haklarının desteklenmesi gerektiği belirtildi. 

Suriye ve Yugoslavya, İsrail'in Lübnan'a sürekli saldırıda bulundugunu ve bu ülkenin içişlerine karıştığını belirttiler ve bu durumu kınadılar. Lübnan'da ulusal birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün biran önce sağlanmasından yana olduklarını vurguladılar. 

Avrupa'nın güvenliği konusuna da değinilen ortak bildiride; Akdeniz bölgesinde barışın sağlanmasının da yine İsrail-Arap uzlaşmazlığının çözümüne bağlı bulunduğu görüşüne yet verildi. ç 

Suriye - Yugoslavya Ortak Bildi; risinde, her iki ülkenin de, Bloksuz 


i di 


İngiltere Kraliçesi Elizabeth 


Ülkeler 6. Zirve toplantısının başarıya ulaşması için öteki bloksuz ülkelerle güçbirliği yapma ve bloksuzluk hareketini parçalamaya yönelik her türlü tehlikeyi birlikte göğüsleme kararında oldukları belirtildi. 

Taraflar Afrika kıtasında sömürgeciliğin günümüzde de sürdürülmek istendiğini belirterek, Güney Afrika, Zimbabve ve Namibya'da sömürgeciliğin yol açtığı kanlı çatışmalara dünya kamuoyunun dikkatini çektiler. 

Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ı resmi bir.ziyaret için Yugoslavya'ya davet etti. Tarihi daha sonra saptanmak üzere bu davet Suriye Devlet başkanı tarafından kubul edildi. 


TİTO ÜRDÜN'E GİTTİ 


Yugoslavya Devlet Başkanı Tito'- nun, yakın arkadaşı ve yardımcısı Edvard Kardelj'in ölümü nedeniyle kısalttığı Orta Doğu gezisinin üçüncü durağı olân Suriye'deki temaslarını tamamladığı ve gezinin son durağı olan Ürdün'e gittiği bildirildi. 

Tito ile Ürdün Kralı Hüseyin arasında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Orta Doğu sorunları ve Bloksuzluk hareketi ile ilgili konuları ele alacakları belirtiliyor. Resmi yetkililer, iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman kusursuz olduğu görüşünde olduklarını açıkladılar. 


İngiltere Kraliçesi, 
Basra Körfezi ülkeleri vi ziyaret ediyor 


LONDRA (AA-ANKA) 


İngiltere kralicesi Elizabeth, Basra kör fezi ülkelerine yapacağı üç haftalık ziya ret için Londa'dan ayrıldı 

Kraliçe Elizabeth, ilk olarak Kuveyt'e oradan da Bahreyn ve Suudi Arabistan'a gidecek. Kraliçe Elizabeth'in son iki du rağı ise Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Daha önce tasarlanan bu gezide, Kraliçe'nin İran'a da uğraması bekleni yordu. Ancak bu ülkede son aylarda mey dana gelen olaylar yüzünden Karaliçe'nin İran'a gitmeyeceği açıklandı 

Bilindiği gibi, Basra Körfez! ülkeleri Batı'nın özellikle petrol bakımından çok önemli bir hammadde satıcısı durumunda Öte yanden bölgenin güvenliği de Balı At rupa ülkelerini yakından ilgilendiriyor. 

İngiltere oKraliçesinin bu gezisinde kendisine Prens Philip ve İngiltere Dışişleri bakanı David Öwey eşlik edecekler. 


Me e AN 


kei 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SUİŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


Manavgat Oymapınar Barajı Arası Personel Nakli İçin 


1Otobüs kiralanması 


1-Yukarıda yazılı vasıta 1.3.1979 Tarihinden 29.2.1980 tari 


23 Şubat*1979 günü saat 11.00 de 


lanacak ihale komisyonu başkanlığınca KAPALI ZARF 


2-İstekliler, Kiralanacak vasıta 1 
Ju saymanlığı ile Manavgatta DSİ, irler 


a) Ticaret ve Sanayi Odasından veya lerle iştigal ettiklerine dair e ile vasıtaların kendilerine ait oldu; 


b) Antalya DSİ, XIII, Bö 


XII, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 


İhale Komisyonu Başkanlığından 


Gün 
Adedi 


366 


Vasıta 
Miktarı 


1 Adet 


Tahmini 
Bedel TL 


Antalya DSİ 13, Buys Müdürli sulü ile yapılacaktır. 


586.600 TL, 


ine kadar kiralanacaktır. Bu işe ait ihale üğü Sorumlu Saymanlık odasında top- 


Mısır ve Sudan askeri alanda işbirliği yapacak 


KAHİRE (ANKA) 
Mısır ile Sudan arasında askeri alanda işbirliği yapılacağı bildiriliyor. 
Sudan Genel Kurmay 
Başkanı Abdel Magued 
Halil bu işbirliğinin kapsaminı görüşmek üzere Kahire'ye gitti. 
İki ülke askeri yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonunda, işbirliği» nin çerçevesi tespit edildi 


Fransa Dışişleri 
Bakanı 
Moskova'da 


MOSKOVA 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean François Poncet, Mart ayında Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing'in Sovyetler Birliğine yapacağı ziyaret için bir ön hazırlık olarak önceki gün Moskova'ya gitti. 

Poncet, Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko ile iki gün süren görüşmelerde bulundu. 

Bilindiği gibi, Gromiko geçen Ekim ayında 
Paris'i ziyaret etmiş ve Fransa ile Sovyetler Birliği arasında özel ilişkiler kurmak için çaba karfetmişti. 

Fransa Dışişleri Bakanı Poncet ile Gromiko arasındaki görüşmelerin silahsızlanma konusun- dan, İran olaylarına kadar geniş bir içeriği, olacağı tahmin ediliyor. Bu arada, Rusya'nın Fransa'- dan bazı ticari ve mali, taleplerde bulunacağı sanılıyor 


Rusya, 

Finlandiya'ya sattığı 
petrole yüzde 14 
zam yaptı 
STOCKHOLM 

İsvec'te yayınlanan, 
Dagens Nyheter" ga-' 


zelesinde yer alan bir haberde , Sovyetler Birliği Finlandiya'ya sattığı petrole % 14 zam yaptığını bildirildi 

Habere gore, petrolü satın alan devlet işletmesi Neste, bu yıl Rusya'dan 
7 milyon ton petrol satın 
alacak. Şirket, Rusya'nın 
% 14 zam yapması karşısında, Finlandiya'da petrol fiyatlarını % 16 artırmak istiyor. 

Finlandiya, petrolü- nün % 60'ini Rusya'dan, gerisini de Suudi Arabistan, İran, Irak ve Norveç'ten alıyor. 


ANTALYA 


Geçici 
Tem.TL. 


271714-TL 


in hazırlanan Şartnameleri Antalya DSİ. 13. Bölge Müdürlüğü sorumymapınar Barajı Proje Müdürlüğünden bedekiz olarak temin edilebi- 


3-İstekliler, otobüs için teklif vereceklerdir. 
, 4- İhaleye iştirak edecek istekliler, aşağıdaki belgeleri teklif zarflarına koyup teklif zarflarını en geç ihale günü saat 10,00'a kadar Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. 


makbuz veya banka teminat mektubu. 


5- Postada vaki gecikmeler ile telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 


6-İdaremiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
7 Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 


oförler Cemiyeti Başkanlığından alınacak bu veya benzeri iş-A alar ğunu bildirir trafikten alınmış be e Müdürlüğü sorumlu saymanlık veznesine yatırdıkları geçici teminata ait 


(Basın 11458-168) 


.işçi-sendika 


Tekstil Genel Kurulunun ardından... 


CURCUNALI 
BIR KONGRE... 


ERKAN ILDIZ 

DİSK içinde uzun bir süredir kangrenleşmiş bir sorun haline gelen Tekstil Sendikasının Genel Kurulu büyük bir curcuna içinde başladı ve bitti. 

Son yılların en kargaşalı, güçler dengesinin eşit ve dolayısıyla en gerilimli kongrelerinden biri oldu Tekstil 5. Genel Kurulu. 

Genel Kurul öncesi çeşitli grupların yaptıkları hesaplar, sonuçta bıraz değişik çıktı 


Sözleşme görüşmelerine 


gelmeyen işveren, ayda 100 lira zam 


teklif edince 


AYMASAN 
ORTOPEDIK 
SANDALET 


İŞÇİLERİ GREVE | 


ÇIKTILAR 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Bomonti'de kurulu 
Aymasan Ortopedik 
Sandalet fabrikasında çalışan işçilerişverenin sözleşme görüşmelerine 
oturmaması ve aylık 100 
lira zam teklif etmesi üzerine greve gittiler, Türk-İş'e bağlı Türki- 


ye Deri-İş Sendikası tara- 


fından alınan grev kararı 


GENEL KURUL 
ÖNCESİ SAFLAŞMA 


Sahte TKP'lilerin geçen yaz mahkemeye başvurarak sendika yönetimini kayyuma devrettirmelerinden sonra,CHP'liler ve TİP, TSİP, VP, Dev-Sol, Kurtuluş, Emeğin Birliği vb. gruplardan oluşan "Devrimci Birlik" grubu sahte TKP'ye kar- 


şı bir süre ortak hareket 


etmişlerdi. 


Fakat daha sonraki olaylarda, "Devrimci Bir- 


önceki gun uygulanmaya başlandı. Greve, fabrikada çalışan 58 işçinin katıldığı belirtirldi. Bu arada Deri-İş Sendikasının konuyla ilgili açıklamasında, işverenin .yapılan toplu iş sözleşmesi çağrısına uymadığı, bu nedenle de grev kararı alındığı bildirildi. 


Ortopedik sandalet 


lik" grubu, Genel Kurulu tek başına alabileceği hesabıyla sahte TKP ve 
CHP ile ittifaka yanaşmadı. Rıza Güven'in "Devrimci Birlik" grubu- nun başkan adayı olması şartıyla DİSK Yürütme Kurulundan bazı üyeler de bu grubu destekliyorlardı. 


CHP, SAHTE TKP 
VE TİP 
Öte yandan Genel Kurul yaklaştıkça, tek başlarına iktidar olmak için 


imal edilen fabrikada günde 1600 çift üretim Yapalım kaydeden Deri-İş Sendikası yetkilileri, işverenin sendika tarafından istenen birinci yıl için 110 ikinci yıl için 
120 liralık ücret zammına 
karşılık bütün işçilere ayda 100 lira gibi komik bir zam teklifinde bulunduğunu bildirdiler 


Işçi Bulma Kurumlar 


inde kuyruklar çoğalıyor ' 


Rheinland-Pfalz eyaletinde, işsizlik ülke ortalamasının üstüne çıktı 


ALMANYA'DA İŞSİZLİK 
EN ÇOK YABANCI 
İŞÇİLERİ ETKİLİYOR 


7278'e çıktı 


Turgut Karabulut Kaisers/autem'den bildiriyor 


Kaiserslautern kenti İşçi Bulma Kurumu'nun son açıklamasına göre, Rheinland Pfalz eyaletinde 1979 yilina girildiğinden bu yana işsizlik sayısında büyük artış oldu. Yapılan âçıklamada eyalet işsizlik oranınınsıın- dan önce Federal Almanya ortalamasından düşük bir rakamla yüzde 5,2 olmasına karşılık, son aylarda önemli bir artışla bu ortalamanın üstüne çıkarak yüzde 6.3'e ulaştığı belirtiliyor. Halen Rheinland -Pfalz eyaletinin işsizlik oranı Federal Almanya ortalamasından yüzde 0,3 daha fazla durumdadır. 

Kaiserslautern kenti İşçi Bulma Kurumu'nun açıklamasında,eyalet işsizlik oranındaki artışa neden olarak kötü hava koşulları ve iş sezonun- daki durgunluk gösteriliyor. Ayrıca işsizlik oraninın teknik elemanlar ve kalifiye işçiler arasında da artış kaydettiği belirtiliyor. Kaiserslautern İşçi Bulma Krumu'nun araştırmasında işsizlik oranının özellikle erkek işciler arasında daha yaygın olduğu kaydediliyor 


ARALIK 1978'DEN BU YANA 

İŞSİZ SAYISINDAKİ ARTIŞ 

Rheinland-Pfalz eyaletini kapsayan araştırmada Aralık 1978 tarihinden beri artmakta olan Işsız sayısının 
1979 yılı Şubat ayında doruğuna erişliği belirlenmiş. Örneğin, yıl başında saptanan işsiz sayısının yüzde 
600 gibi bir artışla 7278 sayısını bulduğu hesaplanmış, 

Erkek ve kadın işçiler arasındaki işsizlik sayısındaki farklılıklar ` ise şöyle bir gelişme izlemiş: 1978 Aralik ayında 1125 olan erkek işsiz sayısı, 1979 Şubat ayı başında yüzde 330'luk bir yükselmeyle 3767'ye, 
yine aynı tarihlerde ilkin sadece 105 
olan kadın işsiz sayısı büyük bir ilerlemeyle 3511'e ulaşmıştır. 

YABANCI İŞÇİLER ARASINDA İŞSİZLİK ARTIŞI DA YÜKSEK 

Federal Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde çalışan yabancı işçiler arasında da işsizlik oranı yükselmiş bulunuyor. Sözkonusu araştırmaya göre, yabancılar arasındaki işsizlik sayısı 1979 Ocak ayında 43'den 442'ye yükselmiş. 

Bu sayının 263'ü erkek işsiz, 179'. 
u kadın işsiz. 20 yaşın altındaki gençlik arasında da işsizlik sayısı 40'- dan 854'e yükselmiş durumda. 


Tekstil Genel Kurulu, DİSK'in içinde bulunduğu kargaşanın tipik bir yansımasıydı 


yeterli güçleri olmayan sahte TKP'liler, Yunus Kara'nın yönetimindeki CHP'lileri ittifaka zorlamaya başladılar. Şubat ayı başında CHP'liler, parti olarak CHP'nin genel eğilimine ters düş tüğünü söylemelerine rağmen, sahte TKP'jilerin ittifak önerisini ka- 


bul ettiler, Bu arada "Devrimci Birlik" grubu içinde yer alan fakat delege gücü pek olma- 


yan TİP'lileri de yanlarma çektiler 


Bu ittifakın hesabina göre Genel Luş kan CHP'- li Yunus Kara, Genel Sekreter ise suhte TKP yanlısı Celal Güney olacaktı. Yürütme Kurulu nun diğer üyelikleri ise, 2'si CHP'den, 2'si sahte TKP'den, 1'i de TİP'ten olmak üzere payi. şılacakti. Bu ittifak Divan Başkanının sahte TKP yanlısı Maden-İş Başkan Vekili 
Kemal Daysal olması konusunda da anlaşmaya varmıştı. 


Genel Kurulun birinci günü ilk güç denemesinde Kemal Daysal 1 48'e karşı 
151 oyla Divan Başkanı 
seçildi. Sonuç, sahte TKP'lileri memnun etmişti, arada sadece 3 oyluk bir fark olsa bile. , , 


Sahte TKP'lilerin memnuniyeti, ilk gün Genel Kurula çiçek göndermeyen Maden-İş ve Bank-Sen'in 2. gün çiçek göndermesiyle belli oluyordu. Bu çelenkleri salonun en dikkat çekici yerine yerleştirdiler. 


DİVAN BAŞKANI 


Divan Başkanı Kemal 


Daysal sürekli tarafgir davrandı. Karşı grubu devamlı kışkırttı. Bunun 


yanı sıra Daysal verdiği kararlarla, bocalamasıyla sendikal konularda tüzük ve, yasalar hakkında ne kadar bilgisiz olduğunu da ortaya koydu. 

3 oy farklık güç dengesi ise hemen hemen bütün Genel Kurul boyunca devam etti. 4. gün Divana verilen güvensizlik önergesi 2. güç denemesi oldu. Daysal, Divan Başkanlığını 148'e karşı 152 
oyla korudu. 


BAŞI MUMYA, 
KOLLARI ÇELİK, 
KARNI LASTİK 


Seçime geçileceği sıra- 


da, Tekstil'in eski Genel . 


Başkanı Rıza Güven, Yunus Kara'ya şöyle diyordu: "Bu seçim sonunda bir ucube çıkacak ortaya. Başı mumya, kolları 


çelik, ayakları plastik, karnı lastik!" Seçim so nuçları bir bakıma Güven'in dediğini doğruladı. Yunus Kara'nın listesi oyların çoğunu alırken, delegeler Yunus Kara'nın ye Yürütme Kurulunda yer alan sahte 
TKP yanlısı Celai Güney ile Muharem Kılıç'ın isimlerini listeden siliyorlardı. 


Vatan Partisi eğilimli Çerkezköy Şube Başkanı Rıdvan Budak, bir oy farkla Tekstil Genel Başkanlığını kazanırken, Yürütme Kurulunda da sahte TKP'lilerin çizilen isimlerinin yerine TSİP'in İlke kanadından Besim 
Usta ile Mehmet Bulut un isimleri yazılıyordu. 
Delegeler Yunus Kara'nın listesinde DİSK deleğeliklerinde yer alan sahte 
TKP yanlılarının da isimlerini silip yerine başka isimler yazdılar. Görüldüğü gibi sonuçta kazanan liste CHP, VP, TSİP, TİP, sahte TKP'lilerden oluşan karmaşık bir: liste oldu. 


Başta liste içinde yer almalarına rağmen genel kurul sonucunda ismi çizilerek listeden düşen ve umduğunu bulamayanların başında, sakte T'KP'liler geliyordu. 


Tekstil Genel Kurulunda çeşitli siyasi gruplar yer almasına rağmen, bunlar arasında si yasi mücadelenin verilmeyişi, bu Genel Kurulun diğer dik: 
kat çekici bir yanıydı. 
Hırslı bir koltuk kavgasına sahne olan Genel Kurul,bu yüzden baştan sona küfürleşmeler, yuhalamalar, taşkınlıklar içinde geçti. 


Genel Kurulun bu durumu aslında DİSK'in bu- 


gün içine sürüklendiği bu-, 


nalımı yansıtıyordu. Genel Kurulu izleyen gazeteciler bu yüzden Türkiye'deki sendikacılığın geleceği ile ilgili karamsar konuşmalar yapıyorlardı kendi aralarında, 


DİSK'in 40 bin üyeli bir sendikasının Genel Kurulu işte böyle curcunalı bir hava içinde başladı ve sona erdi. Yeni Genel Başkan Rıdvan Budak, Genel Kuruldan sonra yaptığı ilk konuşmada, Tekstil'in kısa sürede işkolunda en büyük sendika haline geleceğini söylüyordu. Bakalım yeni yönetim altında Teks til Sendikası nereye gidecek? 


MUHTELİF HURDA VE TALİ HASILAT SATIŞI 


1) Müessesemizde mevcut muhtelif hurda, telef, üstüpü, hatalı ve parça bezler 26 Şubat 
1979 Pazartesi günü saat 13,30'da pazarlık suretiyle satılacaktır. Teminatları da en geç pazarlık günü saat 12'ye kadar yatırılmış olacaktır. 


2) Mezkur emteayı görmek, şartnamesini tetkik etmek ve mütemmim bilgi almak üzere Müessesemiz Ticaret Müdürlüğüne müracaat 


edilmesi rica olunur. 


(Basın: 11087-165) 


KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


l- Belediyemize ait GAdet ekli vasıta ile 
40 adet muhtelif ebatta iç ve dış oto lastiği, 
35 Ton, muhtelif cins hurda demir, 2 ton muhtelif cins hurda pik döküm ve 10 tonda muhtelif cins çelik döküm makina aksamları özel şartnamesi dahilinde 2490 Sayılı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca ve kapalı zarf arttırma usulüy- 


le satılacaktır. 


2- Satılacak vasıtalar ile hurda malzemeler toplu olarak satılabileceği gibi şartnamede belirtildiği üzere ayrı ayrıda satılabilecektir. 

3- Satılacak 6 adet eski vasıtanın muhammen satış bedelleri 152.500 lira olup geçici tenimat- 


ları 11.312,50 Liradır. 


4- 40 Adet muhtelif ebatta iç ve dış oto lastiğinin muhammen satış bedeli 6.000 lira olup geçici teminatı, 450,00 liradır. 

5- 47 Ton muhtelif cins hurda demir pik döküm ve çelik döküm makina aksamlarının muhammen satış bedelleri 190.500 lira olup geçici teminatları 12.225 liradır. f 

6- Şartname hergün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği gibi ücretsiz olarak postaylada istenebilir. 

7- İhale 1/3/1979 Tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00 de Encümen huzurunda 


yapılacaktır. 


8- Taliplerin teklif mektupları ihale günü olan 1/3/979 tarihine raştlayan Perşembe günü saat 14.00 de kadar kabul edilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.) 18.1.1979 


Basın(11375 167) 


Yugoslavya 
Devlet Başkanı 
Yardımcısı 
Kardelj bugün toprağa veriliyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Geçtiğimiz Cumartesi günü ölen Yugoslavya 
Devlet Başkanı yardımcısı ve Yugoslavya Komünistler Birliğinin Siyasi Büro üyesi Edvard Kardelj bugün toprağa veriliyor. Kardelj toprağa verilirken Yugoslavya halkı onu son bir kez daha selamlayacak. 


Yugoslavya Devlet 
Başkanı Tito'nun yakın arkadaşlarından olan 


Kardelj, bağımsız Yugoslavya'nın inşasına önemli katkılarda o bulunmuştu, İkinci Dünya savaşında 


KIBRIS 


faşist işgale karşı örgütlenen ulusal ayaklanma- nın en ön saflarında dövüşen Kardelj, daha sonrada ülkesinin ekonomik ve sosyal bakımdan gelişmesi için yoğun çalışmalarda bulundu. 


EDVARD KARDELJ'İN 
HAYATI 


Edvard Kardelj bir iş-Çiailesinin . çocuğu olarak 27 ucak 1910'da 
Ijubljana'da doğdu. 16 
yasmda iken Yugoslavva Komünist Gençlik Bırlığine katıldı. 1928 yılında da Yugoslavya Komü- 


nist Partisinin bir üyesi oldu. 


1930 yılında iki yıl 
hapse mahkum edilen 
Kardelj, hapisten çıktıktan sonra da ülkesindeki 


faşist rejime karşı mü-, 


cadelesini sürdürdü, Kardelj İkinci Dünya Savasında Nazi işgaline karşı ulusal kurtuluş hareketinin en üst oışanlarında bir çok önemli görevler- de bulundu. Ulusal Kur- 


Kipriyanu, Türkiye” yi Kayıplar Komitesi kurulmasına karşı çıktığı için eleştirdi 


LEFKOSE (AA) 

Kıbrıs Rum Yönetimi 
Başkanı Spiros Kipriyanu, 1974 savaşından bu yana kayıp bulunan iki bin Rumla ilgili bir soruşturma komitesi kurulmasına Türkiye'nin karşı çıktığını söyledi. 
Kipriyanu Rum tarafı- nın bu konuda Birleşmis Milletler Genel Sek- 


reterliği ile ışbirliği yapmaya haz'r olduğunu da belirtti. 

Kayıplar konusunu siyasal istikrar konusu yapmak niyetinde olmadıklarını söyleyen Kıbrıs Rum lideri, BM'nin Üçüncü Siyasal Komisyonunda onaylanan kararın da vakit geçirilmeden uygulanmasını istedi. 


ülkesine hareket eden 


Teodoropulos, sorunların çözümü icin her iki taraf da sabırlı olmalı, dedi 


İSTANBUL (AA) 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için Dışişleri Bakanlıkları Genel Sekreterleri düzeyinde yapılan Ankara'daki görüşmelere katılan Teodoropulos, dün öğleden sonra ülkesine döndü. Yeşilköy Havalimanında bir demeç 


veren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Teodoropu- 


los, görüşmelerden som”t 


sonuçlar almak için henüz erken olduğunu, sorunların çözümünde uer iki tarafın da arzulu ve sabırlı olması gerektiğini söyledi. 

Teodoropulos , Ankara'daki (o görüşmelerin çok olumlu ve yapıcı geçtiğini bildirerek, görüşmelerin sürdürülmesinin, soruri2ru. çozümu açısından Yunanistan ve 
T" “&ye'nin yararına ola- 
«ağını belirtti. 


SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİ 


Mahkemesinde 


İstanbul Sıkıyönetim Askeri 


Kıbrıslı öğrenciyi öldüren komandoların davasına devam edildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Dün İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkcmesinde yapılan duruşmada, DGSA o öğrencilerinden Kıbrıslı Muharrem Özdemir'i öldürmek, Salih 
Ülman Aygün'ü öldürme- ye teşebbüsten Zihni Açba, Nihat Uluslu, Kamil 


Günay, Mustafa Polat, mehmet Başer, Hakkı 
Uysal ve Mehmet Acar 


adlı komandoların yargılanmasına devam edildi, Zihni Açba ve Nihat Uluslu tutuklu bulundukları Giresun Cezaevinden getirilmediği için duruşmada bulunmadılar. Tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Kamil Günay ve Mehmet Başer'in geldiği dünkü duruşmada, Mahkeme olayın mağdur ve tanığı olan Salih ül man Aygün'ün Kıbrıs'tan çağırılmasına ve sanık avukatlarının tahliye isteminin reddine karar verdi. 

Diğer duruşmalarda, 2 
ocak 1979 tarihinde Üsküdar Lisesinde iki öğrenciyi götüren polislere "köpekler" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Emel İclal Kıldıroğlu TCK 266-1 maddesine göre 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. 
Sanığın öğrenci olması nedeniyle hapis cezası ertelendi. 

19 Ocak 1979 tarihinde görevli memurlara mukavemet ettiği gerekçesiyle yargılanan o İTü 


Maçka İnşaat Fakültesi öğrencisi Mehmet Yıldız 
1 ay hapse mahkum oldu. Sanığın tutuklu bulunduğu süre gözönünde tutularak tahliyesine karar verildi 


Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulunda 24 Ocak 1979 günü 12 sağ görüşlü öğrencinin okula gelmesi üzerine "biz faşist katillerle derse girmeyiz" diyerek öğrenimi engelledikleri iddiası ile yargılanan Arif Gür, Tevfik Uçaner, Yavuz Başarir, Ayla Aksoy adlı öğrenciler dün yapılan duruşma sonunda tutuklu kaldıkları süre gözönünde tutularak tahliye edildiler. 


Ankara Sikıvönetim Mahkemesi, iki kişiye hapis cezası verdi 


ANKARA (AA) 

Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde duruşmalara dün devam edildi. 
Dünkü duruşmalarda üzerinde tabanca ile yakalanan ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Mustafa Cengiz 10 ay hapis ceza- 


* sına çarptırıldı. 


DİE önünde "Kurtuluş"" ogazetesini satan 
Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu öğrencisi Mustafa Akıncı da yapılan duruşmasında 1 ay hapis cezasına çarptırıldı 


Kıbrıs” taki 
“Federe 

Türk Devleti” 
4. yılında 


LEFKOSE(ÖZEL) 


Kıbrıs'taki Federe 
Türk Devleti'nin ilanmın üzerinden dört yıl geçti, Kuruluşunun yıldönumu 
Türk kesiminde törenlerle kutlanacak olan "Federe Devletin", Kıbrıs sorununun çözümüne ne getirdiği tartışma konusu olmaya devam ediyor. 


Bilindiği gibi Türkiye 
1974 Temmuzunda Kıb- 


rıs'a Çıxartma yapmiş ve Ada am yüzde 40ħpı ele geçirmişti. 


Bu tarihten sonra 
Kıbrıs'ta yönetim sorunu ortaya Çıkmış, Rum kesi- mi Kıbrıs'ın gerçek temsilcisinin kendileri: olduğunu söylerken, Türk tarafı da "Federe Türk Devleti" adıyla 13 Şubat'ta yeni bir yönetim kurmuştu. Statüsü, nasıl işleyeceği bugüne kadar belirlenemeyen ve dünyadaki ülkeler tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs'taki yönetir;le ilgili tartışmalar halen sürüyor. 
Ada'daki MHP'ye yakın çevreler ve Savaş ganimetçisi kesimler, sorunu tamamen çıkmaza sokacak olan "'Bağımsız Türk Devleti" öne..sini ileri surmeye devam ediyorlar. 
Zayıf olan bu eğilime karşı Kıbrıs Türk kesiminde Rumlarla ilişkile- 


tuluş hareketinin en yüksek siyasal organı olan Yugoslavya Ulusal nurtuluş anti - faşist Kurulu' nun (AVNOJ) 26 Kasım 
1942'de Bihaç'ta yapılan toplantısında Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı seçildi. 29 Kasım 1943'de yapılan ikinci toplantının hazırlık çalışmalarında aktif görevler- de bulundu ve bu toplantıda AVNOJ Yugoslavya halkının en yüksek yasama ve yürütme 


organı oldu. Kardelj, 
AVNOJ Başkanlığına ve geçici hükümet görevi 


yapan (1943 - 1945 yılları arasında) Yugoslavya Ulusal Kurtuluş Komitesine seçildi. O, bu toplantıda alınan varıhsel kararların Oo mimarlarından biriydi. Bu kararlarla Yugoslavya Uluslar Topluluğu Federal Devleti kuruldu. 


Savaştan sonrada Kardelj, yüksek devlet görevlerinde bulundu, son olarak Devlet Başkan yardımcılğı görevi yapıyordu. 


BLOKSUZLUK 
HAREKETİNİN 
KARARLI 
SAVUNUCUSU 


Edvard Kardeli, bloksuzluğun kararlı savunucularından biriydi. O, özellikle gelişmekte olan ülkelerin sorunları üzerinde duruyordu. Ona göre, gelişmekte olan ülkelerin 


sorunlarına başarılı bir çözüm bulabilmek için sömürgeciliğin. -ve em- 


peryalizmin her türlü tutsaklık biçimine karşı mücadele etmek gerekiyordu. 


sorularımı 


*cüne 


Hindistan Dışişleri Bakanı Pekin'e gitfi 


Hindistan Dışişleri Bakanı Atal Bihari Vajpaye sekiz günlük bir resmi ziyaret için Pekin'e- 7 
gitti. Dışişleri Bakanı Vajpaye'nin Çin ziyareti 

— sırasında Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Hua Guo:feng ve Başbakan Yardımcısı De; 

Siao-ping ile görüşmeler vapacağı bildirildi. 

Bu arada Hindistan Dışişleri Bakanı Atal 

Bihari Vajpaye'nin Pekin'e yapacağı resmi 

ziyaret öncesinde Hindistan Basın Birliği'nin 


e Kardeli, 
Yugoslavya halkının fasist 
Nazi işgaline karşı verdiği bağımsızlık savaşının önderlerinden biriydi 

6 Başkan 
Yardımcısı, bugünkü bloksuzluk hareketinin de kararlı bir savunucusuydu 


Kardelj ısrarla, gelişmekte olan ülkelerin hız- la ekonomik kalkınmalarını gerçeklestirebilmelen ıçın kendilerine ozgü formüller bulmaları ve uygulamaları üzerinde duruyordu. Bunu yaparken, "tüm güçler seferber edilmeli ve ekonomik eşitlik için savaş verilmelidir" diyordu. Ayrıca her zaman kendi gügüven ilkesinin önemini vurguluyor ve uluslararası dayanışmanm ve yardımlaşmanın da reddedilmemesi gerektiğini belirtiyordu. 


Edvard Kardelj, 1975 
yılında o "Bloksuzluğun tarihsel Kökeni" adlı bir eser yayınladı. Eserinde, İkinci Dünya savaşının özelliklerini ve sonuçlarını da ele alan Kardelj, Bloksuzluk hareketinin gelişmesini inceliyor. Yeni Tarihsel koşullarda ulusların rolleri, ulusal bağımsızlık ve eşitlik için verilen mücadeleleri ve Bloksuzluk hareketinin bugünkü dünyada oynadığı tarihsel rol üzerinde duruyor. 

ECEVİT'İN 
MESAJI 

Başbakan Bülent Ecevit, Yugoslav devlet adamı Kardelj'in ölümü dolayısıyla, Devlet Başkanı Mareşal Tito'ya ve Bayan Kardeli'e birer başsağlığı mesajı göndererek, duyduğu üzüntüyü belirtti. Ecevit, Dışişleri Bakanı Ökçün ile birlikte Yugoslavya'nın o Ankara Büyükelçiliğine giderek, Kardelj'in ölümü dolayısıyla açılan özel defteri imzaladı. 


BOMBAY (AA) 


rin koparılmasına karşı 


belirtiyorlar. 


çıkan ve sorunun görüşmeler yoluyla çözülmesi isteği önemli bir ağırlık taşıyor 

lurk kesimindeki halkın çoğunluğu ve birçok siyasi güç, "Bağımsız Türk Devleti"'nin Ada'yı daha büyük felaketlere sürükleyeceğini 


Huan Hua, bir süre içinde bir sonuca umudunda olduğunu belirtti, 

1962 yılında Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı ile başlayan ve savaşa kadar varan gerginliğin çözülerek daha ileri bir işbirliğinin gerçekleştirilebileceyini belirten Huan Hua, bunu yapabilmek için iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının nihai çözümünü beklemeye gerek olmadığını bildirdi. 


cevaplayan Çin Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki sorunların kısa ulaştırılabileceği 


BASINDA MOSKOVA YANLISI 
ÜÇ PARTININ EGE TOPLANTISI 


“Butoplantı Rusya'nın bölgedeki yeni politikasının bir bölümüdür” 


Gazetemizin geçugimiz günlerde yayınladığı Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'taki Moskova yânlısı partilerin ortak toplantı yaptıkları haberi, basında yankı uyandırdı. Hürriyet gazetesi dünkü sayısında Atina muhabirlerine dayanarak "Gizli toplantıda Türkiye tartışıldı" başlıklı bir haber-yorum yayınlandı. TKP Lideri İ.Bilen in Atina'ya Doğu Alman pasaportu ile geldiğini, YKP Lideri Florakis ve AKEL Lideri Ezekias ile burada buluştuğunu belirten yazı özetle sövle: 

“Gazeteci Abdi İpekçi'nin hunharca şehit edildiğini günlere raslayan bu ziyaretin amacı henüz aydınlığa kavuşmadı ama, Bilen'in Atina'ya gelişi de fazla gizlenemedi, Bu ziyaretin amacı Türk-Yunan ve Kıbrıs Rum Komünist Partileri yöneticilerinin bölgedeki son gelişmeleri gözden geçirmek ve bundan sonra izleyecekleri politikayı saptamaktı, 

"Gizli başlayan ve sonradan fiyasko ile sonuçlanan komünistlerin zirve toplantısından sonra bir de ortak bildiri yayınlandı. Bu bildiride kullanılan ifade klasikti. 'Kapitalist- 


lere", Emperyalistere' çatmaktan öte gidilemedi. Ne var ki, ortada dolaşan bu görüşme ile ilgili iddialar küçümsenemez. Hatta birçok ülkenin diplomatları bunları yorumları ile birlikte merkezlerine aktardılar. 

"Söz sahibi değerlendirmeciler komünistlerin bu toplantısını Rusya'nın yeni dış politikasının bir bölümü olarak nitelemekte ve ABD' nin komünist Çin ile iyi ilişkilerden huysuzlaşan Moskova'nın Afganistan'ı çökeritik ten sonra İran'ı bir iç savaşa sürüklerken, Türkiye üzerinde de bir takım emellerini sahneye koyduğunu ve bunları, kuklası olan Bilen vasıtasıyla uygulamaya geçtiğini ifade ediyorlar. Bunlara göre Moskova'nın Türkiye'deki hedefi Başbakan Ecevit 'tir. Solcuların desteği ile iktidara gelen Ecevit, Komünist Parti'nin meşru hale getirilmesi- ne yardımcı olmadığı gibi Batı dünyası ile olan bağlarını kesmemiştir. 
Türkiye'deki bugünkü ortam ülkenin bir kardeş kavgasına sürüklenerek çökertilmesine elverişlidir. Moskova bütün olanaklarını ve Türkiye ' nin içinde ve dışında bulunan tüm ajan provokatörlerini kullanarak Türkiye'deki sağ-sol çatış masını hızlandıracaktır. 
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@ Saldırganlar evleri, dükkanları yakıp yıktılar 


e Müdahale eden olmadı ` 


Hamdullah Yanık 


|2! 


29 Ocak saat 19.30. Taşova'da Fikri 
Çetin'e ait kahve dolu. Herkes can kula ğıyla haberleri dinliyor Özetler verilip haberler bitmek üzereyken, silah: takırtısı başlar. Herkes canını kurtarmak, ken dini bir köşeye atmak ister. Panik olur. İskemleler masalar devrilir. Kimi yere yatar, kimi camdan dışarı atlar. Can gü venliği amacıyla silah taşıyan bir yurttaş yattığı yerden dışarı tabancasını ateşler. , 


Kahvede ilk yaralanan sol eğilimli Fatih Kuru. Şimdi Ankara'da hastanede. Daha sonra yaralananlar, Emsal Özdemir, Hasan Danışman ve Davut Durak'tır. 
Çok sayıda da hafif yaralı vardır. 

Olaydan az sonra, Davut Durak ölür. 
Durak, sağ görüşlüdür ve kahvenin önünde can vermiştir. Fikri Çetin'in kahvesi kurşunlanırken, kasabanın diğer yerlerinden de silah sesleri gelir, planlı bir tertiple karşı karşıyadır Taşova halkı, TöB-DER üyesi öğretmenlerin evleri basılmaktadır. Derneğin Şube Başkanı Kadir Tombuloğlu' nun evi kurşunlanır. Yeşilırmak İlkokulu Müdürü Kemal Ceylan'ın, TÖB-DER üyesi Kemalettin Erdal'ın evleri otomatik silahlarla taranır. Hayriye Caba adlı bir kadın tabancayla yaralanır. Sait Demirel ve di ğer bazı CHP'li yurttaşlar saldırıya uğ rarlar. 


Taşova sokaklarında sayısı 30 - 40" ı geçmeyen saldırganlar dolaşmakta dır. Komandolar kendilerinden gayet emin bir şekilde, çoğunluğu CHP'lilerin olan 30'a yakın işyerini tahrip edip yağmalarlar. Yakılıp yıkılan işyerlerinin du varlarına da, "Katil Savcı", Kana Kan Intikam" sloganları yazılır. Sloganların altinda "ÜGD" ve "MHP" imzaları bulun maktadır. Saldırılar, 20.00'den. saat 02.00' ye kadar sürer. Hiç bir Allahın kulu da çıkıp, müdahale etmez. Ne ilçe komiserliği, ne Amasya'dan gelen jandarmalar ve ne de ilçe jandarma komutanlığı... 


YARALI! FATİH KURU 


MMA 


Fikri Çetin'in kahvesine 29 Ocak gecesi aç ilan aleş sonucunda yaralanan sol görüşlü Fatıh Kuru, ç enesinden içeri kursun gırmış 


TAHRİP EDİLEN CHP LOKALİ: İktidarda sözümona CHP ağırlıklı hükümet var, ama hükümet, Taşova İlçesi'nde savcının öldürülmesi ve CHP Lokalinin tah rip edilmesi karşısında eli kolu bağlı duruyor 


Re) Savcının katili 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yakalandı, fakat 


AMAN 
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NANA nnn 


bırakıldı 


INNIS 


MHP İMZASI: 29 Ocak'ı 30 Ocak'a bağlayan gece Taşova'da yapılan tahribal sonucunda saldırganlar çeşitli yerlere imzalarını attılar. Bu du arda da ayni im za görülüyor. MHP! 


Saldırganlar en son TÖB-DER'ın bulun duğu binaya gelirler. TÖB-DER'e önce patlayıcı madde atılır. Sonra da binanin bütün camları aşağıya iner. Saldırganlar belli bir plana göre tahribatı bitirdikten sonra, sabaha kadar kasabada dolaşır, slo ganlar bağırırlar. Arkalarında, Taşova halkından bir -iki ÜGD'li dışında kimse yoktur, Din istismarını temel alan kış kırtıcı konuşmalarına rağmen kimseyi et kileyememişlerdir. Hemen hepsi Taş ova" ya dışardır gelmişlerdir. Görgü tanıkları tanıma'lıkları bu kişilerin kasaba içinde "55" şlakalı minibüslerle dolaştıklarını söyleme'”tedirler 


Cenaze namazı 


Sabah olmuştur. Ölen sağ görüşlü Da vut Durak'ın göçmen olmasından yarar lanan faşistler, kasabaya 700 - 800 kadar kişiyi toplamayı basarmışlardır Ortada planlı bir çalışma “olduğu açıktır. Rahatça tahribat yapan komandolara kimse iliş mediği gibi, bunlar Taşova'ya yeni bir saldırıyı başlatacak gücü de bulmuş lardır 

Kalabalık Çarşı Camii önüne yığılı dır Komandolar kışkırtıcı konuşma lar yapar ve sloganlar bağırırlar. Müez zin cenaze namazının saat 13.00'te kılı nacağını söyler. Cenaze, geleneksel bir 


tören olmaktan cıkmış komandoların si niteliğine dönüşmüş” 
tür. Güvenlik kuvvetlerinin önceki ge ceden beri süregelen etliye - sütlüye karış mama tutumu devam etmektedir Hiç bir önlem alınmamıştır 


yasi biv gösterisi 


Komandolar, Çarşı Camı onünde bagiırırken, saat 10.30'da Savcı İsmail Deger İnal dün anlattığımız şekilde kurşunlanır. Devletin yargı organının bir üyesi saldırıya uğramıştır, fakat devlet kuvvetleri yine seyircidir. Komandoların (aşkınlığına yine de bir "dur" diyen 


cıkmaz. Yalnızca cenaze namazının öne alınması istenir 
Namaz aceleyle kılınır. Komandolar 


yine bağırışlara devam ederler Toplu halde mezarlığa yürünürken, faşistler CHP İlce binasına saldırır. Bina tahrip edilir En başta, Taşovalıların tanıdığı bazı ladikliler vardır. Tahrip olayı devlet kuvvet leri tarafından seyredilir. Komandolar da, bir yurttaşın dediği gibi, geldikleri mini büslerle "gelin getirir" edasıyla kasabayı terkederler 

Taşovalı esnaf Ziya Yücel durumu sövle dile getiriyor 

"Bu jandarmanın görevi nedir? Dükkanları tahrip edenlere müdahale etmi yor. Bunlara ne komut verilmiştir de, dikilip seyrediyorlar? Ladik'ten gelen “55” plakalı minibüsler gelin getirir gibi gittiler. Bunları aramıyorlar da köprüden geçen vatandaşı arıyorlar. 'Katil Savcı', "Katil Savcı' diye (o bağırıyorlardı Güvenlik kuvvetleri niye önlem almıyorlar? Muhittin Gündoğdu, Gönül Özkan tutuklandılar. Beş gün sonra serbest bırakıldılar, Muhittin Gündoğdu Maraş'a gitti, geldi niye tutuklanmıyor.” 


ilçedeki 


Komandolar, cenaze töreninin sonunda CHP lokalini tahrip ederken, Amasya' ya 15-20 kilometre kala Yenice köyü civarmda bir başka sahne yaşanır. Saat 10.30'da saldırıya uğrayan Savcı İsmail Değer İnal, acele bir taksiye konularak Amasya'ya kaldırılır. Amasya yakınların- da savcı son nefesini verir. Yanında arkadaşı Hakim Cengiz bey vardır. İsmail Değer İnal ölürken, ağzından şu sözler duyulur: "Beni Muhittin Gündoğdu vurdu 

Muhittin Gündoğdu, Zaten şehir- deki tahrip olayları yüzünden gözaltı na alınmıştır. Eh, Savcı da ölmeden önce onun katil olduğunu açıkladığına göre, artık mesele bitmiştir diyeceksiniz Ne var ki, Türkiye'de durum bir tuhaftır. Muhittin Gündoğdu, hakkında iki gıyabi tutuklama kararı bulunan, en az üç kişinin ve bir de savcının katili olan bu azılı komando beş gün sonr serbest bırakılır. Hem de, 'hiç bi; Taşovalının aklının almayacağı şekıide 


YARIN: Devlet desteği 


*Belediye Gelirleri 


örgütü kuruldu. 


labalık bir davetli kitlesi - nin hazır bulunduğu açılış töreninde Ankara İl Başkanı 
'Dünya ve Türkiye" konulu bir konuşma yaptı. 


Ahmet Aslan'in konuş- 


ve Çankaya İlce örgü- 


ANKARA (ÖZEL) 
Belediye Gelirleri Ya- 


Yasası, halka yeni sasında 15 milyar artışı ni be sağlayacak değişiklik yayükler getiriyor sa təsarısı Millet Meclisin- 


YENİ YASANIN GETİRDİKLERİ 


Yeni yasa, belediye sınırları içinde yaşayanlara yeni yükler getiriyor. 

Millet Meclisinde kabul edilen yasa önerisine göre, yapılması gereken değişiklikler şöyle: 


TİCARET VE MESLEKTEN MEN CEZASI 


1. Ticaret, sanat ve meslekten men cezaları, kapatılan yerin iş ve çeşidine göre, her gün 
için 1000 lira,'bar gazino ve pavyonlarda 10 
bin lira, diğer eğlence yerlerinde 5 bin lira hesabı ile para cezasına çevrilecek. 


GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
2. Her türlü yol, köprü, tünel gibt yerler- den paralı geçişler için alınacak geçiş ücretleri- ne yüzde 50 oranında belediye payı eklenecek. 
YANGIN SİGORTASI 
3. Yangın sigortasından, belediyeler yüzde 
10 oranında pay alacak. 


YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI 
4. Şehirler arasında ve Türkiye dışına motorlu kara taşıtları ile yük ve yolcu taşımacılığı karşılığında alınan ücretlere, yolcu taşımaclığında yüzde 10yük taşımacılığında yüzde 
5 oranında belediye payı eklenecek. 


TEMİZLEME VE AYDINLATMA HARCI 


5. Emlak vergisinin yüzde 50'si oranında temizleme ve aydınlatma harcı alınacak. 


DEĞERLENME RESMİ S 

6. İmar planı, mevzi imar planı, imar programı ve plan sonucu getirilen diğer artırıcı imar 

hakları sonucu artan değerlerde, yüzde 15, diğer tüm değerlenmelerde ise yüzde 30 oranında değerlenme resmi alınacak. 


KÜÇÜK DENİZ VASITALARI RESMİ 


7. Belediye sınırları içindeki liman, göl ve nehirlerde kullanılan ve belediye içindeki liman dairesine kayıtlı olan yat ve kolralar- dan 5 ile 25 bin lira, her türlü motorlu özel teknelerden 500 ila 5 bin lira arasında küçük deniz vasıtaları resmi alınacak. 


LİMANİŞGAL HARCI 
8. Belediye sınıriarı içindeki limanlarda boş veya yüklü olarak durup, denizi nehiri ve gölü işgal eden ya da depo vs. olarak kullanılan her türlü deniz nakil vasıtalarından, tonilato başına günlüğü 15 kuruş ila 1500 kuruş arasında liman işgal harcı alınacak 


TABELA VE ÜNVAN VERGİSİ 


9. Tüm işyerlerinin kapılarına asmak zorunda bulundukları tabelalardan, işyerlerinin hulunduğu yer ve çevrə" gözönünde bulundurulatak, tabela ve ünvan vergisialınacak 


İLAN VE REKLAM RESMİ 

10. Her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam resmine tabi olacak. Gazete ve dergilerin kendileri ile ilgili ilan ve reklamları, kayıp ve iş arama ilanları, siyasi partilerin yapacağı her türlü ilan ve reklamjar, odaların, Köy - Koop, esnaf kefalet kooperatifleri ile bunların birlikleri tarafından hazırlanacak levha, afiş, kitap, broşür, katalog ve dergiler, ölüm ve doğum ilanları bu resme tabi olacaktır. Ayrıca, ilan ve reklam resimleri, gelir ve kurumlar vergileri- nin matrahının tespitinde gider olarak gösterilemeyecek. 

11. Serbest meslek erbabının çalıştıkları yerlerde tabela dışında asılı ve takılı her türlü levha, motorlu kara taşıtlarma konulan ilan ve rek'amlardan, cadde ve sokaklarda geçici olarak yapılan ışıklı reklam ve ilanlardan, reklam ve ilan maksadıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimlerinden ve içeriği ne olursa olsun yapıştırılacak her türlü ilan, afiş ve benzerleri- nin her bir metrekaresinden ilan ve reklam resmi alınacak 

12. Nispi resim tarifesine göre, radyo ve televizyonda yapılacak ilan ve reklamlardan da yüzde 20, basın ilan ve reklamlarından alınan ilan ve reklam ücreti üzerinden yüzde 5, sinema, tiyatro, hipodrom, stadyum gibi yerlerde görüntü ve sesle yapılan her türlü ilan ve reklamlardan alınan ücretler üzerinden yüzde 15 oranım- da ilan ve reklam resmi alınacak. 


EĞLENCE VE HİZMET İ ŞLETMELERİ RESMİ 


13. Yerli film gösterilerinden yüzde 25, yabancı film gösterilerinden yüzde 70, müsamere, konser, at yarışı ve spar gösterilerinden yüzde 15, bar, pavyon diskotek, gazino ve kanunen yasaklanmamış oyun salonlarından yüzde 10, İokanta, meyhane, çay bahçelerinden yüzde 15, turistik otel, lüks ve ikinci sınıf otel, motel, mokamp ve dinlenme kamplarından yüzde 10 
oranında, eğlence ve hizmet işletmeleri resmi alınacak. 


İŞGAL HARCI 

14. Pazar kurulan yerlerin, panayırların, meydan ve mezat yerlerinin (seyyar satıcılar ve işportacılar dahil) satıcılar tarafından işgali, yol, meydan, pazar, iskele, nehir, köprü, deniz gibi umuma açık olan yerlerin herhangi bir amaçla işgali, toptancı, parakendeci hallerin işgali hallerinde işgal harcı alınacak. 


AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 
, 15. Süper ve normal benzın, gazyağı, motorin ve fuel-oillerin tonundan en az 20 Hra ile 


en çok ikiyüz lira arasında akaryakıt tüketim vergisi alınacak. 


TiKP Çankaya ve Kırıkkale örgütleri kuruldu 


ANKARA(ÖZEL) tünün çalışmaları hak-Türkiye İşçi Köylü kında önerileri soruldu Partisi'nin Ankara Çan- Çankaya İlçe örgükaya İlçe örgütü lokali tünün Başkanlığını Ahaçıldı, o Kırıkkale İlçe met Aslan yapıyor. Yö- 


netim Kurulunda Lokman Ölgün, Reşat Aytaç, Feyza Zileli, Sırrı Çopur bulunuyor. 

Öte yandan Çankaya, 
Altındağ ve Polatlı İlçelerinden sonra Ankara da açılan dördüncü İlçe olan Kırıkkale'de Yönetim Kurulu 5 işçiden o- 


Çankaya İlçesinde ka- 


Nusret Senem 


Çankaya İlçe Başkanı 


masından sonra törene luşuyor, Başkan Ali Rıza katılan davetlilere Parti Ulutaş, üyeler Abbas hakkındaki eleştirileri Yılmaz, Ali Çakır, Yakup 


Sevinç, Bektas Uçan 


Belediye gelirlerini artıran yasa, Mecliste kabul edildi 


de dün sabaha karşı bir red oyuna karşı 224 oyla kabul edildi.. 

Yasa önerisinin kabul edilmesinden sonra konuşan Yerel Yönetim 
Bakanı yapılan değişikliklerle belediyelere yılda yaklaşık 15 milyar ek kaynak sağlandığını belirtti. 

Mahmut özdemir getirilen vergilerin yurttaşın yine kendine dönecek olan hizmetlere katılması olduğunu öne s'rdü. 

Belediye gelirler: ade değişiklik yapılmasına ilişkin yasa önerisi f müzdeki günlerde Cumhuriyet Senatosunun ilgili komisyonlarında ele alınacak 

Ayrıca, İller Bankasın- da toplaran gelirlerden yüzde 20'sinin fona ayrılması durdurulacak, bütün gelirlerin belediyelere dağıtılması sağlanacak. 


Millet Meclisi CHP 
Grup Yönetim Kurulu ise Meclisin özel gündeminde yer alan vergi kanunu teklifini geri aldı. 


Edinilen bilgiye göre vergi kanunu teklifinin geri alınmasına, bu teklife karşı belirmiş olan eleştiriler neden oldu. 

Ote yandan Başbakan 
Bülent Ecevit de Belediye Gelirleri Yasasının muhalefet partilerinin tüm engellemelerine karşın Millet meclisi'nce kabul edildiğini belirtti ve "böylelikle hükümetin sürekliliği üzerinde bir yıldır yaratılmak istenen kuşkular da kendiliğin- den dağılmış bulunmaktadır"' dedi. 


ANKARA 
SANAYİ ODASI: 


«Özel indirim, asgari ücret ilişkisi sürekli şekilde korunmalıdır» 


ANKARA (ANKA) 
Ankara Sanayi Odası vergi yasa tasarılarıyla ilgili görüşlerini açıkladı ve "hükümet tarafından TBMM'ye sevk edilen vergi yasa tasarılarının Türk Vergi Sistemin içinden çıkılmaz bir hal getireceğini" belirtti. 


ASO'nun yeni vergi yasa teklifine ilişkin açıklamasında şu görüşlere yer verildi: 


"Bugün, asgari ücretin 


vergi (o dışı (o bırakılması görüşü tüm kesimlerce kabul edilmektedir. Hü- 


kümet tasarısında ve son kanun teklifinde bu hususun dikkate alındığı defalarca söylendi. Ancak, kanun teklifinde bu husus miktar itibariyle sadece dondurulmuştur. 
Asgari ücret -özel indirim ilişkisinin sürekli şekilde korunması gerek mektedir. Hayat standar tı esasında, asgari ücret le sürekli bağlantı kurulması sağlandığı halde , aynı bağın özel indirim için öngörülmemesi doğru karşılanmamaktadır. 
Hızlı enflasyon nedeniyle, bir yıl önce ortaya atılan özel indirim miktarları, daha bugünden değerini yitirmiştir. 
Bunun için özel indirimin asgari ücretle ilişkisinin kurularak, değişkenliğinin sağlanması gereklidir." 


Komandolar 
Site yurdunda öğrencilerden zorla para topluyorlar 


ANKARA (ÖZEL) 
Site Yurdu olarak tanınan Atatürk Öğrenci Yurdunu hala işgal altında tutan komandolar. 
öğrencilerden zorla para topluyorlar. Öğrencilerden 25-50 lira arasında para alan komandolar para vermeyen öğrencileri tehdit ediyor ve dövüyorlar. Öğrencilerden zorla para alırken komandoların "Biz bu yurdu kanla aldık, kanla verirriz' dedikleri öğrenildi. 
Öğrencilerin dolaplarını kırarak içindeki eşyalarını da alan komandolar özellikle yurdun dışında öğrencilere saldırıyor ve tehdit ediyorlar 


Türkiye dünyanın neresinde? 


Ecevit, geçen hafta Der Spiegel dergisi muha- 
' birine verdiği demeçte, "Sovyetler Birliği'nin barış konusundaki tutumunun dogru olduğu kanısındayım" demişti. 


Demişti de, "Sovyet tehdidi yoktur” sözü- nün üzerinden geçen yedi ay içinde ne gibi bir dünya tahlili yapabilmiş olduklarını göstermişti! Sovvetler, Orta Doğu'da ve ülkemizde yangını körüklerken hükümetimiz “barış” ninnileri ile uyumaya devam ediyordu. 

Der Spiegel'de yazanların mürekkebi kurumadan, Ecevit, birkaç gün önce de Sipa Press ajansının muhabirine demeç verdi 

Muhabir Lisolette Milauer soruyor 

Orta Doğu'daki karışıklıkları, Başkan Sedat'ın da dediği gibi, Sovyetler'in çıkardığı düşüncesine katılıyor musunuz? 


Ecevit cevap veriyor: 
Birçok Batılı tarafsız gözlemcinin de düşündüğü gibi, İran daki olayların arkasında Sovyetler'in bulunduğunu iddia etmenin haksızlık olacağını sanıyorum. (Hürriyet. 10.2.1979) Sorulan yer (Orta Doğu,verilen cevap İran. 
Görüş ufku topu topu İran ile sınırlı, Çün dış görünüm olarak bir tek orada olay var, Sadece bugünü gören. bugünü nasıl çıkarırım diye düşünen babadan kalma politika, Orta Doğu'ya bakarken de bir tek ülkeyi görüyor. Türkiye dünyanın neresinde, Orta Dogu'da başka ülke var mı, oralarda ne oyunlar oynanıyor. kim hangi çıkarların peşinde, tehlike nereden geliyor, bunları düşünmek yok. f 


Muhabirin soruyu sorarken ne kasdettiği gayet açık, "Orta Doğu'daki karışıklıklar” diyor. 
“Sovyetler mi çıkarıyor?” diye soruyor. 

Sorduğu kişi de Patagonyalı değil, Türkive'- nin Başbakanı. Muhabir elbetteki İürkiye'yi de Orta Doğu içinde görüyor ve onun için Başbakanımıza bu soruyu yöneltiyor. Okuvucularıma, Orta Doğu'da bir ülke olan Türkiye'nin yöneticilerinin gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini yansıtacak. 

Avrupalı okuyucu. Orta Doğu'daki karışıklıgın nedenini çözmeye çalışırken, Türkiye Başbakanından ne cevap alıyor? “İran olaylarının arkasında Sovyetler'i aramak haksızlıktır!” 

Bunu okuyan Avrupalılar, herhalde Bravo doğrusu şu Türkiye'ye Hükümetleri son gelişmeler konusunda amma da uyanık” demiyeceklerdir, 


iskenderun Demir-Çelik Fabrikası işçilerin- den Cafer Keskin, Aydınlık'ta yazdığı “İsdemir Gerçeği" yazısı nedeniyle işten atıldı; 

Keskin, söz konusu yazıda İsdemir'in neden düşük kapasite ile çalıştığını, zarar etmesinin sebeplerini, MC döneminde oynanan oyunları ve fabrikaya faşist militanların sokulduğunu yazıyordu. 

Moskova gezisi sırasında Rusların Ecevit'e Ísdemir'i bizim çalıştıramadığımızı söylemesini ve Başbakan'ın da buna inanmasını, mahçup olmasını eleştiriyordu. 

işten çıkarılmasının sebebi: Bu yazıyı yazmak suretiyle Başbakana ve işverene hakaret! 

Işten çıkarmanın hukuka ve kanuna aykırı olması başka bir tartışma konusu, 

Cafer Keskin'in "İsdemir Gerçeği” diye ortaya koyduğu gerçekler,başka birçok inceleme- nin de konusu oldu, Zararın, Sovyetler'in: bize attığı kazıktan doğduğu rakamlarıyla ortaya kondu. Onun için bu konuyu da tartışma dışı bırakıyoruz. 

Bizim dikkat çekmek istediğimiz nokta, bir işçinin ülkesinin menfaatlerini, bağımsızlığın" savunduğu için işten atılması. Sovyetler'e karşı bağımsızlığımızın savunulmasının, işten atıl mayla cezalandırılması, 


Ve, "Sovyetler'in barış isteminde ciddi oldu- 


ğu kanısı", "Orta Doğu'daki gelişmeler için Sovyetler'e haksızlık etmeme düşüncesi”... 


Cafer Keskin'in işten kovulması, gaflet uykusundan uyanamamanın ürünü. 


TKP liler Cem Karaca'nın Almanya” daki konserinde olay çıkardı 


KAİSERLAUTERN (ÖZEL) 

Kaiserslautern'de Cem Karaca'nın konserinin 

bitiminde çıkış kapılarını tutan sahte TKP'liler, 

Atılım adlı gazetelerini dağıtmak isteyerek olay 

çıkardılar Kapıları iki koldan tutarak Atılım almak istemeyenleri tehdit ettiler 


izleyenlere, "siz bizi tanımıyorsunuz, biz sizi yok ederiz" diye tehditlerle cevap verdiler. 

Kavga konserden boşalan halkın olgun tutumuyla önlendi. Atılım dağıtanların ise hiç birinin utern şehrinden olmadığı, Al- 


Kaisers 


nya'nın 


şıldı 


Doğan Yurdakul 


Kendilerine yapılan uyarılar üzerine konseri . 


» 


| 


Manheim şehrinden geldikleʻi anla- 


à 13 Şubat 1979 


6 spor örgütü bir bildiri yayınladı 


JFikret Ù nlü'nün görevden alınması, Türk sporuna hiç bir yarar 

sağlamayacaktır» 


Rus buz hokeyi oyuncusu, yan hakemi dövdüğü için 
2 yıl ceza aldı 


MOSKOVA 
Rus Buz hokeyi oyuncusu Viktor Şatulyef iki or yasağı cezası aldı. Komünist Gençlik Örgütü'nün resmi organı "Komsomolskaya Pravda" nın belirttiğine göre, sporcunun ceza almasına yol açan olay şöyle olmuştur: 

Dinamo RigaileZSKA Moskova arasında yapılan şampiyonluk maçında Viktor Şatulyef, ofsayt kararı veren yan hakemi bir yumrukta yere sermiştir. 
Sporla bağdaşmayan bu tür kaba kuvvete başvurmayı, yine Sovyet buz hokeyi oyuncuları Avrupa Şampiyonasında Çek sporcularına uy- 


Dino'nun Atina sergisinde yer alan bir resmi. 


Bir usta ressam, bir usta yazıneri, bir usta eleştirmen: “Abidin Dino!" 

Abidin Dino, Paris 'te Fransa'nın başkentinde oturuyor. Ne telefonu, ne kapısının zili hiç durmayan, ender insanlardan birisi. Türkiye'den gidip de onu aramayan hemen hemen kimse yok, fahri büyükelçi demek yerinde ọlur Dino için. 

Serbest ressamlığını ve yazın çabalarını sürdüren sanatçının son yıllar- da Türkiye'de sık sık ser- 


Dino çalışırken. 


Beden Eğitimi öğretmenleri, Basketbol Hakemleri ve Antrenörleri, Futbol Antrenörleri, Amatör Sporlar Dernekleri Federasyonu ile Amatör Sporlar Dernekleri, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürü Fikret Ünlü'nün görevden alınmasına ilişkin yayılan haberler üzerine kamuoyuna bir bildi- 


ri yayınladı. 
Dernek ve Federasyonların yazılı bildirile- 


rinde şu görüşlere yer verilmektedir. 

"Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü örgütüne 


Güreş Federasyonu Asbaşkanı Sami Kılıçoğlu: 


"Mehmet Güçlü'yü seçmelere atacağız" 


ISTANBUL (THA) 

Güreş Federasyonu Asbaşkanı Sami Kılıçoğlu, yon olarak Mehmet Güçlü'yü 


ve sporcumuza kişilik getirici girişimlerde bulunan, Türk sporunun sağlikh bir çizgiye ulaşması için kamuoyunca alkışlanan yürekli ve ‘amatör spordan yana önemli katarlar alan, dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının etkinliğini artıran, dürüst ve namuslu bir kamu görevlisi olan Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü'nün görev - den alınma söylentilerini izüntü ile karşılıyoruz. 

" Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü'nün görevden alınmas Türk 


sporunu yeni bir belirsizlik ortamına sürükleyecek, yürürlüğe konulan önemli prensp uygulamaları önlenmiş olacaktır. 


“Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un kamuoyunda Bakanlığı- nın ve Türk spor yönetiminin saygınlığı'ın sarsılmasına yol açan söylentileri giderecek etkin ve ivedi önlemleri, Bakanlığı içerisinde ve kamuoyu istemleri doğrultusunda çözümlemesinin daha oluml! bir yaklaşım olacağı görüşündeyiz." 


"Federas- 


gulamışlardı. 


DÜNYA BOKS KONSEYİ: 
«24 saat şoke kalan boksör, bir daha ringe çıkmayacak» 


MEKSİKA 
24 saatten fazla şoke 


kalan boksörlerin ringe çıkması yasaklandı. Dünya Boks Konseyi (WBC) tarafından alınan bu karara göre bu yasak bundan böyle ring boksörle- 


rinde olduğu gibi antrenman partnerleri içinde' geçerli olacak. 

Dünya Boks Federasyonunun ringdeki ölüm olaylarını önlemek amacıyla bu kararı aldığı bildiriliyor. 


Artan ölüm olaylarına çareler aranıyor Sadece nakavt mı boksörü kötü sondan kurtaracak? 


seçmelere alacağız"' dedi. 
Mehmet Güçlü'nün takım- dan ihraç edilmesinin Fede- 


gileri açılıyor. Geçen yıl Ankara ve İstanbul'da çi- 


çeklerini izledik, bu yılın hemen başında İzmir'de çiçekleri, Ankara ve İstanbul'da ise “deniz Küstü” sergileri vardı Abidin Dino'nun. Öte yandan 
Ankara'da açılan 1978 
yıl sonu karma resim sergisinde de birkaç özgün ürünü yer almıştı. 

1978'in Nisan ayında Yunanistan'ın başkentin- ne bir dostluk sergisi aç- 

Çiçekleri ile Anadolu 
EPESA sıcak diyarlılığını, sevgisini ve İki ülke halkları arasındaki dostluğu o kaynaştırıyor. 
Politikacıların uzlaşmamalarına karşı ülkelerin halklarını dostlukta, sevgide birleştirmeyi başariyordu. Bu çabasının ardindan Fransa'da bir kitabı yayınlandı, Nazım Hikmet'in Jokond ile Siyau şiirlerinin Fransızca çevirisi Türkçesi ile birlikte Dino'nun desenleriyle bezenerek çıktı. Daha sonra Yaşar Kemal'in Milliyet gazetesinde yayınlanan Deniz Küstü romanında izledik Dino' 
nun ressam ustalığını, tüm romanı resimlemişti. 

Geçtiğimiz 1978 Mart ayında Paris'in ünlü kültür Merkezi Georges Pompidou'da, Sabahattin Ali'nin bir kitabının Fransızca yayınlanması üzerine yapılan bir toplantıya da katıldı 
Dino, Basınımızda o günlerde yer alan bu toplantida konuşmacıların årkasında bir büyük tablo yer alıyordu. Sabahattin Ali'nin yaşamasını anlatan bu tabloda Abidin Dino'nun emeği büyüktü, 

Paris'te Dino'yu ben de aramıştım, hemen her arayan Türkiyeli gibi beni de en sıcak konukseverlik ve dostlukla karşılamıştı. Bir gün birlikte dolaşırken resim galerilerini, bir kitapçıya girdik. Sahaf,Dino'yu “Hoş geldin büyük Türk” diye karşılayınca, onun Fransızlar tarafından da ne denli sevildiğini anladım. 
Ondan sonra gördüğümüz hemen her dostu, her tanıdığı Dino'yu aynı sıcaklık,aynı dostlukla karşılıyordu. o Sevecenliğin, dostluğun belirginleşmiş yaşayan biçimi gibiydi sanki. 

Başarısını, iyi ürünleri- nin gün geçtikçe artan sayılara varmasını son derece disiplinli çalışmasına da borçlu olan uluslararası üne sahip ressamımız Abidin Dino- nun evindeki yaşantısından uzun uzun sözedecek değilim, bu işi fotoğraflara bırakıyorum, onun yaşantısından, özel: likle çalışma yaşantısından alınmış fotoğraflara... 


Yazı ve fotoğraflar: 
ÖNDER G ÖK 


Küçük ama çok işe yarayan bir evde yaşamaktalar, Abidin Dino ve eşi Güzin Dino. İçten me'- divenli bu küçük evleri aynı zamanda çalışma yeri olarak da kullanılmakta. Bir yandan Abidin Dino'nun resim çalışmaları, yazarlığı, 


Sabahattin Ali'yi anmak üzere Pompidou Kültür Merkezinde düzenlenen Konferansa Paris'te yaşamakta olan birçok Türk sanatçı ve bilim adamı katıldı. Konferansta. o gün için yaratıcıları 


Dino'yu ne zaman arasanız, yoğun bir çalışma içinde bulursunuz. Ya resim yapfYordur ya bir çeviri üzerinde çalışıyordur ya da bir derginin 


bir yandan Güzin Dino'nun çeviri uğraşı, bilimsel araştırmaları ve radyo programları hep bu küçücük ama sıcak bir Türkiye'vi andıran evde olup bitiyor. 


arasında Dino'nun da bulunduğu bir Sabahattin Ali tablosu da kültür merkczi salonlarında sergilendi 


istediği yazıyı hazırlamaktadır. Kısacası ne kaleminde mürekkep biter ne de fırçaları sudan çıkar. 


Mehmet Güçlü. ', 


3 atletimiz, 
yarışmalar için davet edildi 


ANKARA (AA) 
Avusturya'nın Viyana kentinde 24-25 Şubat günleri yapılacak olan Avrupa Kapalı Solun Atletizm Şampiyonasına 
800 metrede Sermet Timurlenk'in katılacağı açıklandı. 


6-8 Haziran tarihle- 


şunları söyledi: 
“Mehmet 


alınacaktır. 


nen Milli 
Mersinli 


uluslararası 


rinde (o Çekoslovakya'da Ostrava ve Bratislava kentlerinde yapılacak Uluslararası Atletizm yarışmalarında üç Türkiyeli atlet ismen davet edildi. 

Davet edilen atletler şunlar: Sermet Timurlenk, Necdet Ayaz, Ekrem Özdamar. 


Cezayir ile özel maç yapacak 


Milli Futbol Takımı kampa girdi 


ANKARA (AA) 

28 Şubat günü Bursa" 
da Cezayir ile özel bir maç yapacak Milli Futbol Takımı dün İstanbul' 
da Mersinli Ahmet Tesislerinde kampa girdi. 
Belçika'da futbol oynayan Erhan Önal için œzayir maçı öncesi gerekli izin alındı. Önal 26 
Şubat günü kampa katılacak. 

Sabri Kiraz yöneti minde çalışmalarını sürdürecek Milli Futbol takımı kadrosunda su fut- 


bolcular bulunuyor. 


Şenol, 1urgay, Necati, Mehmet Ekşi (Trabzonspor), Cem, Tuna, 


Önder, Raşit, (Fenerbahçe), Erdoğan, Fatih, Öner, Güngör, (Galatasaray), İsa, Hüseyin, Birol (Zonguldakspor), Rasim, Nezihi, (Beşiktaş), Mustafa Denizli Bora, (Altay), Sedat 3 (Bursaspor) Mehmet (o Kırmızıbayrak (Göztepe), Tayfun (Eski şehirspor), Mustafa Dolma (Diyarbakırspor) 


Türkiye Kupası, çeyrek final kuraları çekildi 


ANKARA (AA) 
Futbolda Türkiye Kupası çeyrek final kuraları Futbol Federasyonunda çekildi. 
Çeyrek finalde eşlenmeler şöyle: Fenerbahçe-Beşiktaş, 


Alfay-Orduspor, Bursaspor-Kocaelispor, Diyarbakırspor-Kırıkkalespor 


Çeyrek finalin ilk 


maçları 21 Şubat günü, 
Mart günü 


rövanşları 7 
yapılacak. 


5 güreşçimiz, uluslararası 


müsabaka için 
Rusya'ya gidiyor 


ANKARA (AA) 

Hafta sonunda Sovyetler Birliği'nin Mins kentinde düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvasına katılacak serbest güreşçilerimiz, Çarşamba günü Sovyetler Birliği'ne gidecek. 

Güreş Federasyonu 

Asbaşkanı Sami Kılıçoğlu başkanlığında gidecek kafilede antrenör olarak Musa Arık bulunuyor. Kafilede bulunan sporcular şöyle: 
52 kiloda Cengiz Karakız, 57 kiloda Yusuf 
Sarı. 68 kiloda Necmettin Güncalp, 74 kiloda 
Ercan Cengiz ve 82 kiloda Gürol Kaplan 


Optimist Cadet 
Birinciliği sonuçlandı 


elken Federasyonunda düzenlenen Optimiscadet bi tinciliği Yapılan yarısmalar- 


la sonuçlndı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Balikesir, Çanakkale, Kocaeli, Hatay, İskenderun, Samsun, Sinop, Zonguldak, Van Ve içel bölgelerinden 


104 sporcunun katldığı yarışmalârda alinan sonuçlar savi. 


OPTİMİST'DE 
1.Erkan Uzun 
2. Tayfun Arık 
3. Burak Sayar 


CALET LE: 

1. Nusret Yelkenbiçer- 
Cem Hepdeniz çifti, 

2. Gokhan Akkoyunlu tafa Uluhanlıgil çifti, Adnan Aybabz - Letozen cifti 


rasyonla bir ilgisinin bulunmadığını belirten Sami Kılıçoğlu 


Güçlü'nün kulübünden ihrac edilmesiyle Federasyonumuzun bir ilgisi yoktur, Kendisini secmelere alacagız. Eğer bu sporcumuz seçmelerde başarılı görülürse kampa 


"Güreş Milli Takımı seçmeleri 20-21 Şubat tarihleri arasında Kayseri'de yapılacaktır. 
Bu seçmelerden sonra belirle-Takımı 
Ahmet kampa sokacağız." 


İstanbul'da 
Tesislerinde 


Eskişehir 1. Amatör Basketbolda 


Etispor, ilk gany namağlüp bitirdi 


İlk yarıyı namağlup bitiren Etispor onbiri toptu halde. . . 


ESKİŞEHİR FİKRET YAKABOYLI Amatör Küme Basketbol Liginde ilk yarı sona erdi. Etispor ilk ya 


Eskişehir 1. 


rıyı namağlüp lider olarak bitirdi. 


Eskişehir 1. 
rı sonuçları şöyle: 


zü ile bakılıyor. 


Amatör Kümede ilk ya- 


Güçlü bir kadroya sahip olan Etüspor TAKIMLARO M BGA Y P Eskişehir şampiyonluğundan çok 2. Türki SE Dİ 
o tispor — 7 

ye „Ligine terfi maçlarını gin r Fonebai kK. o T — 8 633 410 25 
Kümede ikinci sırada yer alan Tepe Toprakspor 9 3 — 6 459 412 21 
başı Kolej ekibinin oturmuş bir kadro Bentspor 93 — 6 645 504 21 
su bulunuyor. Kolej'in ikincilikte rakibi SIKAR 9 4 EIR o 456 19 
yok. Ligde esas mücadele üçüncülük için er ei 
yapılıyor. Toprakspor, Bentspor ve Işık Havayücü 9 6 — 3 328 387 13 
spor üçüncülük için mücadele ederken hiç i.Gençlik 9 7 — 2 337 522 14 
Altay 9 9 — - 286 564: :8 


galibiyet alamayan Altay'a küme düştü gö- 


ESKİ ŞEHİR 

100'ün üzerinde judocunun katıldığı "judo teşvik" tumuvası çekişmeli geçmiştir. Özellikle minik judocular ilerisi için ümit vermişlerdir. 
Judo Ajanı Özcan Yıldırım teşvik müsabakalarının ilerisi için umut ve- 


DUYURU 
Müjdat Gezen bugün, saat 18.00'de Halk Tiyatrosu lokalinde "Yüzyüze Mizah" adlı bir konuşma yapacaktır. 


İstiklal Cad. No: 483/5 İsveç konsolosluğu yanı Tünel/İST 


Anısı Bağımsızlık ve Demokrasi mücadelemize ısık tutsun. 


Merkez Devrimci Gençlik Birliği Yükselişli DGB’ liler 


Teşvik Turnuvası yapıldı 


rici olduğunu belirtmiştir, 

Teşvik tumuvasinda' 
alnan dereceler şöyledir. 

1) 25 kg. da Toner 
Mutlu 

2) 30 kg. da Abdullah Altın 

3) 40 kg. da Levent 
Mutlu 


Olumunun 
3. yılında 


MUSTAFA 


SARGIN”ı 


Oğrenim özgürlüğü, can güvenliği mücadelesinde sehit düştü. 


4) 45 kg. da Faruk 
Solgan 

5) 53 kg.da Metin Gündoğdu. 

6) 60 kg.da: Güranı 
Can. 

7) 65 kg.da İlhamiYolcular. 

8) 71 kg.da Fahrettin 
Şolpan 


Marksizmin geliştirilmesi yolunda 


M. Yılmaz Öner'in 
Canlıların 
Diyalektiği ve 
Yeni Evrim Teorisi 


* Canlılar ve Toplumlar Dünyasın- da thtilallerin 
Gerekirliği 

* Marksizmin geleceği 

* Biyoloji ve Felse. 
fede Ortak Diya. 
lektik 

Bütün kitapçılarda Gümüşhalka sok. 

12.Kat.3 
KARAKÖY 


‘Aydınlık 


,aaştarafı 1. Sayfada) 
niyet müdurluğü ekiplerince yakalandı. Ekber Beyaz'ın Yenimahalle 
ÜĞD binası bitişiğindeki evinde yapılan aramada, çok sayıda kimlik kartı Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına yazılmış 20 
ihbar dilekçesi ile değişik boyutta ve çok sayıda takım elbise bulundu. 

9V Aynı evde bulunan ve adları açıklanmayan 
& kişi de gözaltına alnarak haklarında soruşturmaya başlandı. 


MC iktidarı döneminde Beşevler'de bulunan lise ve yüksek okulları işgal eden komandolar etkinlik'erini  sürdürebilmek için geniş çaplı saldırılara hazırlanıyor. Son zamanlarda iki yılık Eğitim Enstitüsü ve Gazi Eğitim O Enstitüsündeki taraftarlarından okullarına devam etmelerini isteyen komandoların "Martta güneş doğacak. Bizim listemizin dışında kimse okumayacak" dedikleri öğrenildi. 


İSTANBUL'DA 


Beşiktaş Serencebey 
Yokuşu 5 numarada bulunan Bizim Lokal adlı kahveye, dün sabaha karşı saatı 01,30 sıralarında üç kişi tarafından atılan tahrip gücü yüksek patlayıcı madde, 60 yaşlarındaki Emine Töre adlı kadının ölümüne sebep oldu. Patlama sırasında 16 bina ile beş otomobilinde hasar gördüğü bildirildi. 


Hatırlanacağı gibi, 10 

hat günü Beşiktaş Se- 
#hcebey Yokuşu'nda sağ eğilimli olduğu belirtilen Sabahattin Yılmaz âdlı öğrenci, iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanmıştı. Bunun üzerine arkadaşları- nın intikamını almak isteyen bir grup komando, güpegündüz ayni lokali basarak bir kişiyi başından Oo yaralamışlar- 


dı. Bu olaydan sonra önceki gece de aynı lokale atılan tahrip gücü yüksek patlayıcı madde de, karşıdaki evde oturan Emine Ören'in ölümüne sebep oldu. 


18.30 HABERLER 


19.00 MİNİK DÜNYA 
19.30 BİR KONSER 


20.30 HABERLER 


Taşra illerinde 


Metin Coşkun, Şener 


21.20 TÜRK SANAT 
İçöz) 


23.10 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 

06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09,02 Türküler Geçidi 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
15 20 Şarkılar 

16.05 Okul Radyosu 


08.00 Açılış 

09.00 Olayların İçinden 11.00 Türküler 

12.06 Dünya Folklorundar 13.15 Çeşitli Klasik Müzik 13,30 Olayların | çinden 16.00 Hafif Müzik 

16 20 Arkası Yarın 


TRT3 


07.90 Açılış 

08.00 Sabah Konseri 
09.00 Barok Müzik 
10.30 Vikeler ve Müzikleri 11.00 öğleye Doğru 
13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 
15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ ! Basın-Yayın A.Ş adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


iii Gar Wi 
TELEVIZYON 
18.33 FLANDER LERİN KÖPEĞİ (14. Bölüm) 


Vivaldi'nin Do Minör Obua sonatını Çetin Yalçın (obua) ve Fügen Yiğitgil (piyano) seslendiriyorlar. Ayrıca Schubert'in Graz fantazisini piyanoda Hans PetermandI seslendiriyor. 

20.00 TATLI KAHRAMANLAR (Çizgi film) 


21.15 BEŞ DAKİKA (Kayıp Saat) 

ve kırsal kesimde cincilik, falcılık gibi mesleklerin çok yaygın biçimde sürdüğü ve birçok zararlara yol açtığı görülüyor. Sunulacak oyunda bu konuyla ilgili bir izleyicinin yaşadığı bir olay canlandırılacak. Oynayanlar: Serpil İnanç, İhsan Sanıvar, 


vuz Tarakçıoğlu. Yönetim: Ayhan Karapars. 


21.40 TV'DE TÜRK SİNEMASI (Delisin) Yönetmenliğini Ergin Orbey'in yaptığı, başrollerini Tarık Akan ve Necla Nazır'ın paylaştıkları 1975 yapımı bir yerli film. Zengin bir zahireci, malını mülkünü kardeşlerinden korumak için, hepsini satar, paraya çevirip saklar. 
Oğlu babasının servetinden habersizdir. Babası ölünce tüm servet ona kalır. Oğlan bu arada komşu-kızıyla da sevişmektedir. 


© Üsküdar'da dün saba ha karşı Fatma Er adındaki bir kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu. 

Yetkililer, Fatma Er' 
in saat 02.00 sıralarında tabanca ile öldürüldüğü- nün saptandığını belirttiler 


İZMİT'TE 


İDMMA'da 19 Aralık 
1974 günü İYÖKD Yönetim Kurulu üyesi Şahin Aydın'ı öldürmekten aranan ve haklarında gıyabi tutuklama kararı bulunan iki kisi vakalandı. 


DIYARBAKIR'DA 


Diyarbakır Gazi vaddesinde dinamit patlatan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Mehmet Algaç ile Hasan Nural adlı kişiler önceki gece caddenin ortasına fitili ateşlenmiş bir dinamit lokumu attılar. 
Polis ekipleri tarafından yakalanan iki kişiden 
Hasan Nural'ın üzerinde yapılan aramada,bir dinamit lokumu ve bir fitil bulundu. 


SAMSUN'DA 


Samsun'da duvarlara yazı yazmak isteyen bir grubun ateş açması sonu- 
Ci bir polis ağır yaralan- 

1. 

Belediye evleri semtin- de devriye gezen polis memuru Ahmet Kaya, duyarlara yazı yazan bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Olayda polis Ahmet Kaya ağır yaralanarak Samsun Devlet Hastaala tedavi altına alın- 

1. 

Yetkililer, olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliklerinin tesbit edildiğini ve aramalara başlandığını bildirdiler. 

Samsun Yenidoğan Mahallesinde bir süre önce Mehmet Kurt adındaki bir kişi tarafından ağır yaralanan Halis Ateş tedavi edildiği Ankara'da öldü. 

Halis Ateş'in ölmesi üzerine Samsun 19 Mayıs lisesi, Ticaret lisesi ve Endüstri Meslek lisesi öğrencileri derslere girmeyerek boykot'a gittiler. 


Kökkaya. Yapım: Ya- 
MÜZİĞİ (Tahir Engin 


17.02 Akşama Doğru 

18,01 çocuk Bahçesi 

19.00 HABERLER 

20.02 Çocuklar İçin On Dakika 

20.15 Koy Dağarcığı 

21.02 Şarkılar 

23.00 HABERLER 

23,49 Türküler 

00.02 Gece Konseri 

01.00-05.00 Gece Yarısı 


18,30 Günlerle Gelen 
19.30 Hafif Müzik 

19.45 Türküler 

20.30 Küçük Konser 
21.00 Sanat Olayları 
22.30 Solistlerden Şarkılar 23.35 Saz Eserleri 

23.55 Kapanış 


16,00 Oda Müziği 

19.00 Akşam Konseri 
20.00 Müzik Sözlüğü 
20.30 Caz Müziği 

22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Salı Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S.AYDOĞAN BUYUKOZDEN 

Müessese Müc `ü: O.GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydıni.k Ofset Tesisleri Baskı; İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Bezirgan hükümetinin işbaşma gelmesinden sonra birçok ülkedeki 
İran Büyükelçiliklerinin, Homeyni'yebağlılıklarnı belirtmeye (o başladıkları belirtiliyor. 

Homeyni'nin safına geçtiklerini açıklayan elçilikler arasında Paris, Bern, Bonn, Washington, Londra, Amman, Manila, Kahire, Stockholm ve Pekin'deki İran Büyükelçilikleri de bulunuyor.” 


Brüksel, La Hey ve 
Madrit büyükelçileri de son olarak yaptıkları açıklamalarda o Homeyni iktidarını desteklediklerini belirttiler. 


Öte yandan dün Amman, Manila, Bern, Londra, Stockholm,Bonn, Kahire ve Ankara'daki İran büyükelçiliklerinin İran" daki yeni yönetimi desteklemekte olduğunun açıklamasından sonra Washington, Viyana, Roma, Varşova, Yeni Delhi ve Budapeşte büyükelçiliklerinden de benzeri açık- 


lamalar yapıldı. Bu ülkelerdeki İranlılar ayrıca elçiliklere giderek 


Şah'ın ve ailesinin resimlerini elçilik duvarların- dan indirerek yerine Homeyni'nin resimlerini astıkları bildirildi. 
Türkiye'de ise, Ankara'daki İran Büyükelçiliği ve İstanbul'daki başkonsolosluk önünde birer gösteri düzenleyen İranlı öğrenciler, konsolosluk binalarını işgal ettiler. El- 


Suriye Devlet Başkanı, Hafız Esad ve Pakistan Devlet Başkanı Ziyal Hak, Homeyni'ye bir kutlama mesajı yolladılar 

Libya hükümeti de 
İran'da iktidarı eline geçiren Homeyni yönetimini tanıdığını açıkladı. 


HİNDİSTAN 
BAŞBAKANI 
BEZİRGAN'A 

KUTLAMA MESAJI 

GÖNDERDİ 


Hindistan Basın Ajansının bildirdiğine göre, Hindistan Başbakanı 
Desai, Homeyni'nin Başbakanlığa atadığı Bezirgan'a dün bir kutlama mesajı göndererek, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha güçleneceğini ümit ettiğini belirtti. 

Bu arada, Türkiye hükümetinin de kısa zaman - da yeni yönetimi tanımas beklenivor. 


CARTER, YENİ 
YÖNETİCİLERLE 
ÇALIŞMAYA HAZIR 
OLDUĞUNU SÖYLEDİ 

ABD Başkanı Carter, dün düzenlediği basın toplantısında, İran'ın yeni yöneticileri ile çalışmaya hazır olduğunu 


« söyledi. 


Carter, bugünkü koşullarda başta gelen amacının, İran'daki Ameri- 


TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ İRAN KONSOLOSLUK VE ELÇİLİKLERİ 


HOMEYNİ YÖNETİMİNİ TANIYAN ÜLKELER VE YÖNETİME TEPKİLER 


çilik personellerinin büyük çoğunluğunun da katıldığı göstericiler, binalardaki Şah'ın portrelerini çıkararak yerine Ayetullah Homeyni'nin fotoğraflarını astılar. 


Ankara'daki İranlı öğrenciler de dün İran Büyükelçiliğine giderek haklarında SAVAK'ın tuttuğu dosyaları istediler. 

Büyükelçilik yetkilileri ile görüşen öğrenci temsilcileri, yetkililerin de rızası ile, Ankara'daki SAVAK mensuplarını çalıştıkları elçilik binasının bir odasına kilitlediler. 
İranlı öğrenciler haklarında tutulan SAVAK raporlarının kaçırılmaması, SAVAK elemanlarının da kaçmaması için odanın kapısnı zincirledi. 

İranlı öğrenciler Büyükelçilik o bahçesindeki Şah heykelini yıkarak ağaca astılar, öğrenciler bu eylem sırasında, "Yaşasın İran-Türkiye Halklarının Dostluğu”, "Kahrolsun Faşist Şah" gibi sloganlar da bağırdılar. 

Büyükelçilik binasının duvarlarına Homeyni'nin resimlerini ve pankartlar asan İranlı öğrenciler birkaç kişi nöbetçi bırakarek derneklerine ʻöndüle, . 

Büyükelçiliğe giren ve çıkan arabaların her tarafı İranlı öğrencilerce aranıyor, belgelerin ve 


dosyaların kaçırılmaması için büyük dikkat gösteriliyor. 


kan yurttaşlarının güvenliğini sağlamak, kan dökülmesini azaltmak, ya- 


bancı hükümetlerin müdahalesini önlemek ve İran'ın bağımsızlığını 


sağlamak olduğunu bildirdi. 

Carter, basın toplantısında, ABD Hükümetinin İran'ın yeni yöneticileri ile bir süreden beri ilişki içinde olduğunu bildirdi ve İran'da huzurun yeni”en geleceğini umduğunu söyledi. 
İNGİLTERE, İRAN'DA 

BULUNAN 
İNGİLİZLERE 
ÜLKEYİ 
TERKETMELERİNİ 
BİLDİRDİ 

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran elçiliğinin İran'da bulunan İn gilizleri ülkeyi terketme- ye çağırdığını biidirdi. 

İran'da halen yaklaşık 
2000 İngiliz uyruklu bulunuyor. 

İSRAİL 


İsrail Başbakanı Menahem Begin, İran'daki son gelişmelerden sonra bölgenin karanlık bir döneme girildiğini iddia ederken, Kuveyt'teki kaynaklar, İran'daki iktidar değişikliğini sevinçle karşıladıklarını belirttiler. 
Sovyet Pravda gazetesi ise, olayı yorumsuz fakat hoşnut bir ifade ile verdi. 


Valiler... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Gözden geçirilecek yeni tasarı ile memurlara cermek kurma ve derneklere üye olmak hakları yeniden verildi. özaydın- li zamanında hazırlanan tasarıda memurların dernek kurmaları ve derneklere üye olmaları kısıtlanmıştı. 

Polislerin dernek kurması konusunda ise eskisinden farklı bir uygulama getiriliyor. Yetkililer- den alınan bilgiye göre polislerin dernek kurmalarının önlenebilmesi için askerlere benzer yeni bir yasal statüye kavuşturulmaları ve yeni 


bir sınıf içinde değerlendirilmeleri gerekiyor. Polisler, 657 sayılı yasaya 


göre memur sayıldıkları için yeni bir yasal düzenleme yapılmadan dernek kurma hakları ellerinden alınamayacak. 


Yeni tasarıya göre İçişleri Bakanı veya valiler mahkeme tarafından verilmiş kapatma kararı olmadan bir derneği kapatamayacaklar. Tasan- nın daha önceki şeklinde ise suç kaynağı gösterilmesi halinde valilerin dernek © kapatabileceği şeklinde bir hüküm yer alıyordu. 


Federal... 


(Baştarafı 1. Sayfada) dığını haber verdi. 

NATO temsilciliği Siyasi Dairesinde çalışan sekreter İngrid Garbe'nin üst düzeydeki çok önemli ve gizli belgeleri ele geçirdiği bildirildi. 


Derginin bildirdiğine göre, Bayan Garbe tarafından sızdırılan belgeler arasında, ABD ile Sovyetler Birliği arasında yapılan SALT görüşmeleri ve Viyana Doğu - Batı Silahsızlanma Toplantıları 


MERKEZ BURO 
İSTANBUL 


Caġaiožlu 


Yazı İşleri Tel: 26 5244 


İdare Tel: 26 5437 


Nuruosmaniye Cad. 3/3 


ile ilgili çok önemli yazışmalar bulunuyor. 

1976 Mart ayından 
beri NATO Temsilciliğinde çalışan bayan Garbe, casusluk faaliyetine, tanıştığı bir Doğu Alman casusu ile kişisel ilişkiler kurduktan sonra başladı. 
İngrii Garbe, Brüksel'de bir çiçekçi dükkanı açarak, faaliyetinin bir bölümünü buradan yürüttü. 
Casus Garbe, tutuklanmasından sekiz gün önce, kendi isteği ile Batı Almanya'ya dönmüştü. 


a mnM 


ANKARA BÜROSU: Mestutiyet Cad. 32/8, s Kızılay, Tel: 253869 
İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok 
25/3, Konak Tel: 13 10 90, 25 25 54 
ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17 493 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
vet komutanlarının, bu arada Şah'ın muhafız alayı komutanının Homeyni'yi desteklediğini açıklaması üzerine büyük ölçüde kesildi. Tahran halkına karşı savaşan askeri birlikler kışlalarına çekildiler. Bu arada, birçok askeri kışla zaten Homeyni taraftarlarının kontrolüne geçmişti. 

Ancak, Homeyni tæaaf tarlarının eline geçen ve ismini "İran Devriminin Sesi'' olarak değiştiren 


lar olmuştu? Çatışma 


nin 1968'deVietnam'a bir geçmişte Lübnan len örnekler. 


Lübnan'a lahiar, cayır cayır yan 


lar... 


meyni muzaffer, Bahti vermiş. 
Evet poz vermiş 


İslam için mi çalışacak İslam ama ne tür bir 
"Demain L'Afrigue 


gibi, ordunun İran'da bir cevap yok... 


kılarına rağmen, Mu sonra 1954 yılında or 


hatırlatıyor. 
İran'daki son geliş 


getirmeyi unutmadı. 
boşluk meydana gel da olduğunu yazdı. 
bir petrol zammı ola yor." 


ortamına sürükleyen o dikten sonra, bu olayl 


nereden ileri geldiği yazdı. 


etti, 

Fransız “Komünist manite” ise "Kışlasına bir askeri darbeyi ger kışladan dışarı çıkab 


yeni bir düzenlemeyi 
Riyad, Ankara, İsrail v kullanabileceğinden sö 


Ayetullahlar şimdi... 


pışmaların süresi gözönünde bulundurulsa ABD' 


Evet, 12 Şubat tarihli Fransız gazetelerinde yayınlanan Tahran fotoğrafları Vietnam'a yada çok benziyor 


bir binaya sıçrayan alevler, hararetli çatışma- 


Öte yandan gazetelerde Homeyni ile Bahtiyar'ın resimleri yan yana yayınlanmış. Ama Ho- 


olayları kesin olarak değerlendirmek için zama- nın henüz erken olduğu görüşünde. Temkinli cümleler daha çok şüpheyi ifade ediyor. 
"L'Aurore" gazetesi yazarlarından -Jean Jolie şöyle soruyor: "Şimdi kazandılar, ama Ayetullahlar yarın ne yapacak? Bir üçüncü yoliçin, 


bun, Mehdi Bezirgan hükümetinin İslam ile Batıyı birleştirmesi gerektiğini belirtiyor. 
Fransız gazeteleri daha önce de belirttikleri 


dığını kaydediyorlar. Ancak, "Ordu, bir cephe- den diğerine geçti mi?" sorusuna henüz açık 


“Le Matin" gazetesi ise İran ordusunun geçmişini inceleyen bir yazıda, Şah'ın bütün bas 


ren bir ayaklanma girişiminde bulunduğunu 


basını petrol konusundaki kuşkularını da dile hos", SSCB'nin güney kanadında büyük bir Orta Doğu'daki enerji çıkarlarının tehdit altın- 


"Rhone - Alpes" gazetesinden moureux, bu durumun, önümüzdeki dönemde 


“Le Figaro" ayrıca, 


İran'ın dostlarını suçlamış. Bu arada, dünyanın en disiplinli ordularından birisi: sayılan İran ordusunun Homeyni tarafından küçümsenmesinin 


“Le Figaro" "İran'da günlerden beri olup biten olaylardan hiç birisinin Ayetullah Homeyni' nin dilediği biçimde sonuclanmadığını, hiç bir şeyin Homeyni tarafından organize edilmediğini ya da eylem haline dönüştü rülmediğini" iddia 


çekmiş, ayrıca, şimdilerde Ortadoğu ülkelerin- den birisinde bulunan ABD Savunma Bakanı Harold Brown'un, Ortadoğu'da siyasal ve askeri 


İran radyosu bir ara, çatışmaların özellikle Tahran'ın kuzeyinde ve Şah' 
ın sarayı çevresinde Sürdüğünü haber veriyordu. 
Ancak aradan bir kaç saat geçmeden kendilerine "'ölümsüz"' adını veren muhafız kıtası askerleri de teslim oldular. Böylece Tahran'da çatışmalar tamamen durdu. Bütün devlet daireleri, bütün askeri birlikler ve Şah'ın sarayı silahlı milislerin kontrolüne girdi. 

Dun erken saatlerde 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ların yoğunluğu ve çar-, 


saldırması ve daha yakın olayları ilk aklımıza ge- 


Kitlelerin elinde sian arabalar, bir binadan 


iyar mağlup olarak poz 


ama, Fransız gazeteleri, 


lar?" 
İslam? 
"" dergisinden Murau Bur- 


tayin edici bir rol oyna- 


ssadık'ın devrilmesinden du birliklerinin 14 ay sümeler karşısında Fransız İktisad gazetesi "Les Ec- 


diğini yazarak, Batı'nın 


La- 


Venri rak yansıyacağını belirti- 


İran'ı devrim ve patlama layların bilançosunu verarın ,kaynaklanmasından 


sorusuna yanıt aradığını 


' Partisinin organı "L'Huçekilen iran ordusunun, çekleştirme amacıyla bu ileceği olasılığına dikkat 


harekete geçirmek için, ve Kahire'yi destek olarak zett. 


AP Temsilciler... 


(Baştarafı 1. Sayfada yapılan açış konuşmasın- dan sonra gündem tespiti- ne geçildi 

Genel Başkan Demirel gündemde hükümet sorunu, Kahramanmaraş olayları ve sonbaharda yapılacak Senato seçimlerine hazırlık olmak üzere üç konunun yer almasını önerdi. Bu gündeniin bertimsenmesinden sonra hükümet konusunun alt başlıklarınır. tespiti için görüşme açıldı. 

Bu arada dört olasılıktan sözedildi. 1. Yeni bir MC, 2. CHP ile işbirliği yapılması, 3. Geniş tabanlı hükümet kurulması, 4. CHP'ye belli ko- 


nularda destek sağlanması. 

Bu olasılıklar sıralanırken, başta Amasya 


il Başkanı olmak üzere 
AP'li birçok il Başkanı” yeni bir MC'nin sözkonusu olamayacağını söyleyerek oturdukları yerden itiraz ettiler, Bazı üyelerin "Yeni bir MC' 
den sözetmek abesle iştigaldir" derken, bazıları- nın ise "MC konusunun gündeme alınması bile sakıncalıdır”" dedikleri öğrenildi. Ru tepkiler üze- 


(Baştarafı 1. Sayfada) memnuniyetle karşılanırken üretici piyasa oyunlarına *-rk edildi. 

Piyasanın açılışından günlerce önce başfiyatın 
70 lira olacağı hesabıyla 
tütün alımına başlayan ve 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/* 


Tel: 
0611/74 70 38 


de Beauvais 


) rine MC konusu gündem dışı bırakıldı. Bu tutuma MHP yanlısı AP'lilerin karşı çıkamadıkları bildiriliyor. 

Temsilciler Meclisi diğer hükümet seçeneklerini ise yeni görüşmeye başladı. 

Pazar günü öğleden sonraki oturumda, Kahramanmaraş olayları üzerinde durulurken, söz alan Maraş AP İl Başkanı Dr. Ömer Kadıoğlu,Maraş olayları hakkında bilgi verdi. Kadıoğlu “Olayları sağa da sola da yıkmayalım. Buraya aylardır silah yığılıyordu. Türkiye'de kargaşalik çıkartmak isteyen dış güçler kendilerine 


alet olan sağdaki ve sol- daki örgütleri kullanarak olayları çıkarttılar. Olayların patlak vereceğini bilen hükümet gerekli ön- 


leleri almadı" şeklinde konuştu. 

Eskişehir İl Başkanı 
Necati Okuroğlu ise Kadıoğlu'nun görüşlerini destekler bir konuşma yaptı ve "Anarşi ve te- 


rörü yaratan değil, anarşi ve teröre karşı olan bütün kuruluşlarla işbirliği yapılması" önerisin- de bulundu. 


“Halk, Şah'ın sarayına girdi 


Başbakanlık binasına ginen Başbakan Mehdi Bezirgan, yeni gorevini devraldı. Bezirgan'ı karşıla an memurlar kendisine bağlılıklarını bildirdiler Bezirgan Dr. İbrahim Yazdi'yi, Haşim Sebabiyan'ı, Hacı Seyit Cevadi'yi ve Emir İntiza mi'yi kendisine yardımcı Olarak atadı Ordu Başkomutanlığına ise 
General Veli Garavi atan di. 


Homeyni'nin yakın 


laşmıştır. 


mektedir 


mıştır 


tam zamanıdır.” 


yaptı: 


çinde kalacaktır. 


belirtiyor. 


sıttı. 


Tahran'da politik sistem... 


ke içindeki karışıklıklar inanılmaz boyutlara u- 


“Ayetullah Homeyni'nin lam Cumhuriyeti'nin nitelikleri kesinlik kazanmadığından önümüzdeki haftaları kapsayacak bir yorumda bulunmak için vakit çok erkendir. 
Bu Cumhuriyetin nasıl bir muhalefet ile karşılaşacağı hakkında bir tahminde bulunmak için de çok erkendir. Ancak İran'daki durum, hem” İran halkı hemde Batı için tehlikelerle doludur. 
Bilindiği gibi Batı, yabancı müdahalelere açık bir alanda stratejik önemi çok büyük olan bu ülkede istikrarın korunması ile yakındanilgilen- 


“Mevcut durumun en ilgi çekici noktası, 50 
yıllık Pehlevi Hanedanının. Ayetullah Homeyni tarafından özenle seçilmiş birkaç sözcük ve İslam Cumhuriyeti düşleri ile bir anda yerle bir edilebilmesidir. Çok az bir direnç gösteren politik sistem, yerini korkutucu bir boşluğa birak- 


“Bu nazik durumda, dış güçlerin vapabileceği en akıllı iş, dolaysız olarak mudahale etmek yerine, olayları yakından izlemek olacaktır. Bu olgu hem Washington, hem Moskova için geçerlidir. Eğer yüksek düzeyde bir Sovyet -Amerikan diyalogu halen mevcut ise, etkisini göstermenin 


“The Guardian" gazetesi ise şöyle bir Yorum 


“Ayetullah kazandı. Askeri birlikler kışlalarına çekildi. İran bilinmeyen geleceğine doğru ilerlerken, biraz nefes alabilecektir yönetimi. Homeyni ile temas kurmak veya Homeyni'yi devirmek arasında bir seçim yapacak - tir. Ancak İran halkının isteklerini gözönünde bulundurması şarttır. Şah'a bağlı birlikler kan dökerek yönetimi ele geçirir ve Şah'ıgeri çağırırlarsa bile, son 12 aydır son hızına ulaşmış olan hareketi durduramayacaklardır 

' Orta Doğu'da "Domino Teorisinin" işlediğini varsayan ABD Savunma Bakanı Harold Brown, Batı yanlısı güçleri canlandırmak için dolaşmaktadır. Körfez ülkelerin deki bir kârışıklık, İran'daki karışıklıklara nazaran çoK daha politik bir hareket o iacaktır. Daha doğrusu Batı deneyimleri ve Amerikan baskısının etki alanı i- 


"Daily Telegraph" İran'daki olayları "Homeyni'nir. zaferi” başlığı ile verdi. Gazetenin diplomatik muhabiri, yazısında Şah'ın görevlendirdiği Bahtiyar'ın yıkılmasının Orta Doğu'da Batı etkisinin ve prestijinin mağlup olması olarak niteledi. Yazıda, Homeyni'nin, İran köylüsünün Batı kültürüne karşı çıkışın sembolü olduğu belirtiliyor, Muhabir, İran'ın stratejik ve doğal kaynaklarının el değiştirdiğini önemle 


İngiliz gazetesi, Sovyetler Birliği'nin son gelişmelerden sonra İran'ın kuzeyinden ülkeye sızmak için çabalarını yoğunlaştırdığını belirtiyor. 

İngiliz "Komünist" Partisinin gazetesi "Morning Star" İran'daki son durumu, “Şah'ın adamı yıkılıp atıldı, tarihe gömüldü" şeklinde yan- 


danışmularından Sadık Kutbzade de İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanlığına getirildi. 
HOMEYNİ'NİN 
KONUŞMASI 
Bahtiyar hükümetinin devrilmesi ve parlamento- 


nun feshedilmesinden sonra, o Ayetullah Homeyri, yeni yönetimin en güçlü adamı olarak 


İran radyo ve televizyonunda bir konuşma yaptı, Konuşmasına halkın başarılarını kutlayarak 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


kurmak istediği İs- 


Amerikan 


İran'da Homeyni'nin iktidarı ele geçirmesi üzerine bir yorum yayınlayan Federal Alman Die 
Welt gazetesi, İran'daki hareketin Homeyni ve 
Tudeh taraftarlarından olugan bir "çelişkili koalisyon" tarafından yürütül düğünü iddia ederek, bu durumun Orta Doğu bölgesindeki dengeyi uzun bir süre alt üst edeceğini yazdı. 

Bu birleşmenin Batı- 


nın . petrol kaynaklarını tehlikeye sokacağını belirten gazete, "bu güçlerin zafer kazanması, dünya güçler dengesini, Vietnam'dan bu yana en büyük değişikliğe uğratacaktır" görüşünü dile getirdi. 


Die Welt gazetesi söz konusu ( "koalisyon'"'un, uzun süreli bir işbirliği olmasının şüpheli oldugunu belirtti. 


Anayasa Mahkemesinin... 


(Baştarafı 1. Sayfada) yararlanmayanlar arasında infaz hesaplamasında farklılık yaratan 7/A maddesi dolayısıyla yeni infaz yasasının uygulanmasında meydana gelen eşitsizlik, uygulamada karşılaşılan güçlük ve farklılıklar dolayısıyla Anayasa Mahkemesine gönderilmiş ve farklı uygulamanın giderilerek eşitliğin sağlanması istenmişti. 

Uzun bir süreden beri Anayasa Mahkemesi tarafından incelenen konunun karara bağlandığı ve varılan sonucun bugün açıklanacağı öğrenildi. 

Anayasa Mahkemesinin kararı olumlu olduğu takdirde bazı illerdeki ağır ceza mahkemeleri- nin infazı cezanın tamanı üzerinden, diğerlerinde ise Af yasası ile 


Tütünde başfiyat 70 lira 


rekoltenin yarısından çoğunu kapatan vüccar, piyasanın resmen açumasından sonra ortada pek görülmeyeceğe benziyor. 

Cumaovası'nda Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın yaptığı 


açış konuşmasında “xutün alımlarında u ygulanacak baş ve ortalama fiyatların, hükümet tarafından koşulların üretici lehine değerlendirilmesi sureti ile" belirlendiğini, “Üreticinin emeğinin ve 


indirilen 12 yıldan arta kalan bölümü üzerinden hesaplanması sonucunda doğan 4 yıl kadar fark orladan kalkacak, 7 yıl 
3 ay yatmış olan müebbet cezalılar serbest birakılacaktır. 


Bugüne kadar ağir ceza ma,:kemelerinir infazın hesaplanmasın- da farklı görüş sahibi olmaları nedeniyle aynı suçtan aynı cezayı almis bulunan iki müebbet hükümlüden biri tahliye edilirken öbürünün içer- de bekletilmesi gibi, hukuk kurallarının eşitliğine hiç uymayan durumlarla karşılaşılmıştı. 

Anayasa Mahkemesinin kararı bu eşitsizliği giderici nitelikte olduğu takdirde 7 yıl 3 ay yatan müebbet mahkumların salıverilmesi bekleniyor. 


alın terinin gerçek anlam da değerlendirilmesi için var güçleriyle çalışacak - larını" söyledi. Başfiyat, Akhisar, Manisa ve Muğ- la'da 69 ve Denizli'de ise 68 lira olarak ilan edildi. 


başlayan Homeyni şöylededi: 

“Şunun ya da bunun güdümüne girmeyeceğiz. 
Kendi kaderimizi kendimiz çizmeye devam edeceğiz. Devrimimiz henüz bitmemiştir. Düşman çeşitli komplolar peşindedir, Bize gerici ve saldırgan diyerek çamur atma- ya çalışıyorlar. Düşman pusudadır. Uyanık olmaliyız. Elinize geçen esirlere karşı iyi davranın. 
Devrimci hükümet gereken kanuni işlemleri yapacaktır." 

Homeyni konuşması- nın son bölümünde halkı ve orduyu birliğe çağırdı. 
Halktan vexordudan geçici hükümeti desteklemelerini istedi. 

Ayetullah o Homeyni' 
den sonra birer konuşma yapan Başbakan Bezirgan 


ve Ayetullah Şeriat 
Medari, istibdat ve sömürgeciliğin yıkıldığını 


belirterek, halkı ve orduyu komplolara karşı uyanık olmaya çağırdılar Bezirgan, dün yaptığı konuşmada ise, darbe ve komplo ihtimalinin büyuk ölçüde ortadan kalktığını haber verdi. 


TAHRAN EMNİYET 
MÜDÜRÜ DE 
TUTUKLANDI 

Bahtiyar hükümetinin istifa etmesinden ve güç dengesinin bütünüyle Homeyni lehine dönmesinden sonra, Tahran' 
ın bütün askeri ve sivil yetkilileri arka arkaya tutuklanmaya başlandı. İlk tutuklananlar arasında Tahran sıkıyönetim komutanı, emniyet müdürü, eski SAVAK baskanı 
Nasri, yine eski başbakanlardan Abbas Hüvey da bulunuyordu. Tutuklananlar, Homeyni'nin basın merkezinde gazetecilere gösterildiler. Tahran sıkıyönetim komutanı şaşkınlık içindeydi ve neden tutuklandığını hala bilmediğini, fakat herşeye rağmen Şah'a sadık olduğunu söylüyordu 

YENİ EMNİYET 
MüDÜRÜ 

Yeni hükümet, tutuklanan eski Emniyet Müdürünün yerine, Muhammed Ali Nevruzi'yi atadı. 

Yeni Emniyet Müdürü, 
Tahran Radyosundan yaptığı bir açıklamada bütün emniyet mensuplarının görevlerinin başına dönmelerini ve halka ateş açmamalarını istedi. 


BAHTİYAR 
YASIYOR 


İran Geçici Devrim hükümetinin halkla ilişkilerle görevli Başbakan Yardımcısı Emir İntiza- mi, Fransız Agence Presse muhabirine yaptığı bir açıklamada, Bahtiyar'ın intihar ettiği yolundaki söylentilerin asılsız olduğunu ve kendisinin İran'- da bir yerde saklandığını umduğunu söyledi. 

İRAN ESKİ 
BAŞBAKANI 
HUVEYDA BASINA 
GÖSTERİLDİ 

Dün Ayetullah Homeyni tarafından cezaevinden çıkarılarak, tutuklanan, İran eski başbakanlarından Amir Abbas Huveyda bugün Tahran'da, yabancı mensuplarına gösterilmiş - tir, 

İran'ın 17 yıl boyunca başbakanlığını yapan Huveyda, General Azhari Hükümeti döneminde yolsuzluk nedeniyle tutuklanmıştı. Eski başbakan Huveyda, eski tarım bakanı Mandur Ruhani. ve Tahran eski belediye başkanı Nikpay ile birlikte basına gösterilmiştir. 

HÜKÜMETİN 
AÇIKLAMASI 

Başbakan Bezirgan'ın göreve başlamasından sonra yapılan bir hükümet açıklamasında, halkın silahlarını teslim etmesi ve gelişigüzel yargılamalara başlamaması istendi. 

Bildiride, grevde bulunan tüm kamu ve özel işyerleri görevlilerinin işbaşı yapmaları gerektiği de belirtildi. 

Bildirinin bir başka maddesinde ise, sabotaj ve yangın çıkarma gibi eylemlere başvuranların vatana ihanet suçuyla yargılanacakları açıklandı. 

KARA KUVVETLERİ 
KOMUTANI 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Tajıran Jorrjani Hastanesi doktorları, önceki gün ordunun tarafsız kalacağını açıklayan bildiriyi imzalayan Kara Kuv- 


basın* 


vetleri Komutanının kurşunlanarak öldürüldüğünü ve cesedinin hastanede olduğunu bildirdiler 

Aynı şekilde Kuzistan bölgesinin Ahvaz kentin de düşürülen bir helikopterdeki askeri yetkililerin tümünün öldüğü, ölenler arasında Caferyan adında bir de generalin bulundu - ğu açıklandı 

Öte yandan, dün sabah yaptığı bir açıklamada Homeyni'yi desteklediğini açıklayan Muhafız Kıtası Kumandanı Hüsrevdad ve iki yardımcsı- nın İsfahan üzerinden kaçmaya hazırlandığı, si lahlı milislerin kendisini yakalamak için harekete geçtikleri belirtildi 

PROVOKASYON 

GİRİŞİMİ 

Tahran radyosunun bir haberinde, bir Amerikan askeri danışma merkezinde Amerikalıla rın ve Şah'ın muhafız alayına bağlı askerlerin Homeyni yanlısı milisleri kuşattığını bildirmesi ve derhal bunların yardımına koşulmasını istemesi 


üzerine, binlerce silahlı genç söz konusu bölgeye hareket ettiler. Radyo, 


Tahran'daki bütün Amerikan kuruluşlarına ve Sultanabad garnizonuna da saldırı emrini verince, silahlı milisler O buralan yoğun bir ateşe tuttular. 
Ancak, radyonun söz konusu haberi, bir kaç dakika içinde yalanladı ve Amerikalıların oçatışmalara karışmadığı, muhafiz alayı askerlerinin ise çoktan teslim oldukları açıklandı 

Bu arada, Tahran'da binlerce gencin, Ayetullah Homeyni'nin silahlarını teslim etmeleri için verdiği emre uymadıkları ve ellerinde silahlarıyla kamyonlar üzerinde devriye gezdikleri gözleniyor 

İSRAİL ELÇİLİĞİ 

BİNASI FKÖ'YE 

VERİLDİ 

Bu arada, Bezirgan hükümeti yetkilileri, önceki gün silahlı milisler tarafmdan işgal edilen İsrail Büyükelçiliği o binasının bundan böyle Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliği olarak kullanılacağını açıkladılar, Bununla ilgili bilginin, Ayetullah Homeyni'nin yakın. danışmanlarıyla bir telefon görüşmesi yapan Yaser Arafat'a verildiği bildirildi. 

İRAN KÜLTÜR EVININ 
ADI 22 RAHMAN 
OLARAK 
DEĞİŞTİRİLDİ 

İran'ın Ankara elçiliğine giren Türkiye'deki İran'ı öğrenciler, basın toplantısı yapmak için gittikleri İran Kültür evinin adını 22 Rahman olarak değiştirdiler. 25 Sehribar olan Kültür evine Homeyni'nin iktidarı aldığı gün olan 22 Rahman (11Şubat ) adı verildi. 
öğrenciler, bu konuda, “Çünkü o gün İran halkı kendisinin olup da belli bir azınlığın elinde bulunan her şeyini geri almıştır" dediler. 

DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞININ 
AÇIKLAMASI 

ABD Dışişleri Bakanlığının İran'daki Amerikalıları boşaltmak üzere Adana'nın İncirlik üssü- 
ne 70 deniz piyadesi ve 6 
helikopter gönderdiği yolundaki haberler üzerine bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, böyle bir olayın söz konusu olmadığını bildirdi. 


iran” daki ABD üslerinin Güney 
Kıbrıs'a taşındığı haberi yalanlandı 


LEFKOŞE 

Lefkoşe'deki Amerikan Büyükelçiliğine yakın çevreler İran'daki ABD üslerinin bir kısmının Kıbrıs'ın güneyine taşındığı yolundaki haberler konusunda bilgileri bulunmadığını söylediler. 
AA'nın verdiği habere göre ABD Büyükelçiliğine yakın çevreler "bu haberin herhangi bir esa- sa dayandırıldığından ha- 


berimiz yoktur" dediler. 

Bilindiği gibi Kıbrıs 
Rum kesimindeki Mos- 


kova 'yanlısı AKEL Partisi ile Kıbrıs Rum Barış 


Konseyi adlı örgüt bu konuda bazı iddialar ortaya atmışlardı. İki 


örgüt de BM Genel Sekreteri Waldheim'a iddialarıyla ilgili birer protesto telgrafı göndermişlerdi 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(Kelimesi) | Slira 


en 


E KGB, Moskova'da elattığı Afganlı öğrencilerden, Afganistanda Sovyet yanlısı sivil ve teknik kadroları oluşturmakta gecikmedi. 
Ayrıca içine sızdığı Atgan 


Pertsam ve 


Halk (Bayrak ve 


Halk) Partisi, Sovyetler'in ülkede yayılması için asıltemeli oluşturuyordu 


(9) 


"— Arkadaşlar, kade- 


himi, ülkemizin de, komşularımız Türkmenistan, Öz- 


bekistan ve Tacikistan gibi Sovyet Cumhuriyetlerinden biri haline geleceği o büyük günün şerefine kaldırıyorum." 

Odada bulunan diğer 
Afganlı öğrenciler ve "misafir" Sovyet öğrenciler kadehlerini "o "üyük günün şerefine" kaldırırlar. 

Olayın geçtiği yer, 
Moskova  Üniversitesi'nde Sovyet bursu ile okuyan Afganlı öğrencilerin kaldığı öğrenci yurdudur. 


Kabil'de oturan, bölgede ve ülkesinde Sovyetlerin ve KGB'nin çevirdigi dolapları sürekli olarak teşhir etmekle tanınan Müslüman Afganlı yazar Gahiz'in evi, 7- Eylül 1972'de 6 silahlı kişi tarafından basılır. Silahlı kişiler Monahayuddin 
Gahiz'e Sovyet aleyhtarı yazılarına son vermesi için "son ihtarlarını" yapar. Gahiz, daha önce de defalarca tehdit edilmiş ve Sovyet Rusya aleyhin- deki yazılarına son vermesi istenmiştir. Gahiz, silahlı kişilerin isteklerini reddeder, Bunun üzerine silahlı kişiler ateş açarlar. 
Gahiz ağır yaralanır, ancak yeğeni öldürülür ve bir misafiri de yaralanır. 


Silahlı kişilerin bir 
Sovyet jipiyle baskına geldikleri saptanmıştır. 


Ayrıca öldüren kurşunlarin da otomatik Rus silahlarından çıktığı ortaya çıkmıştır. 

Cinayet ülke ve bölge çapında büyük tepkilere yolaçar. Bütün gözler 
Sovyet elçiliğine çevrilmiştir. Sovyet Büyükelçisi Serge Petroviç Kiktev, ülkeden ayrılmak zorunda kalır. Kiktev uzun zamandır bir KGB subayı olarak tanınmaktadır. 
Kiktev daha önceleri de Türkiye'de bulunmuş ve KGB'nin faaliyetlerini yönetmişti. 


Kalkınma yardımı: 
30 bin kişilik 
hapishane 


1973 yılında Afganistan'da ilk Sovyet yanlısı darbe olur. Afgan halkının krallığa karşı mücadelesinin içine sızan 
KGB, Davut Han'ın iktidara gelmesine yardımcı olmuş, bu yardımın diyeti olarak da Rusya Afganistan'da hizla yayılmışti 

KGB ilk iş olarak, hamisi kesildiği yeni Afgan rejimini “iç düşmanlar- dan" korumak için, kendisine ve SAVAK'a benzer bir Afgan gizli servisi kurmuş ve Sovyetler'in mali ve teknik desteğiyle de 30 bin kişilik "'modern bir hapishane" inşa ettirmişti. 


MUHAMMED DAVUT: Rusya'nın yardımıyla iktidara geldi. Afganistan'ın kapılarını Ruslara açtı, Ancak yeterince hizmet veremeyince KGB'nin kanlı darbesiyle yıkıldı ve öldürüldü. . . 


Kabil, darbeden hemen sonra: Rus tankları merkezi yerleri tuttular, Ruslara k: 


Rus MÍG eri sabahın ilk ışıklarında Başkent Kabili ve Başkanlık Sarayını bombaladılar, Sonra apıları açmakla Davut, hançeri kendi eliyleböğrüne dayamıştı. . . 


Í SAMİ i ç 


ie msan} Tebriz 
3 4 


ARABİSTAN 


NA 


„| ETYOPYA 


Rus Çarı Deli Petro: "Sıcak denizlere indi nun sonu gelecektir" demişti, 


yönlendirmek tedir. 


Orduda 
Sovyet cuntası 


KGB, Moskova'da el attığı Afganlı öğrencilerden, Afganistan'da Sovyet yanlısı sivil ve teknik kadrolar (o oluşturmakta gecikmedi. Ayrıca içine sızdığı Afgan Pertşam:ve Halk (Bayrak ve Halk) Partisi Sovyetlerin ülkede yayılması için asıl temeli oluşturuyordu. 

Davut Han'ın beş yıllik iktidarı altında Sovyetler ve KGB Afganistan'a iyice yerleşti. Binlerce Afganlı genç subay, Sovyet askeri uzmanı, 
KGB ve GRU elemanları tarafından eğitiliyor ve çoğu orduda Sovyet cuntasının birer unsuru haline getirildi, Moskova, ayrıca, 2500'den fazla sivil "uzmanını" Afganistan'- in devlet mekanizması içine, planlamasına, ekonomisine "uzman ve danışman"” olarak sızdırdı. 

Moskova, Afganistan'ı iyice kolları arasına ala- 


bilmek için de, Afganlıların Pakistan'da yaşayan Paçunilerin Afganistan'la birleşmelerini destekliyor ve Pakistan'a karşı bölücü faaliyet sürdürmekten geri kalmıyordu. 


27 Nisan 1978. Afganistan ordusundaki Sovyet yanlısı subayların emrindeki tanklar sabahın alaca karanlığında Kabil caddelerinin köşebaşlarını tutuyor. Günün ışımasıyla birlikte de Sovyet 
MİG uçakları, başta Başbakanlık Sarayı olmak üzere, kentin önemli merkezlerini bombalıyor. 
Başbakan Davut, yakın arkadaşları ve ailesiyle birlikte yakalandığı yerde kurşuna diziliyor. 


Bir darbenin perde arkası 


Davut Han'ı deviren ve enaz 10 bin Afganistanlının ölümüyle sonuçlanan darbe emri Mosko- 


'TARAKİ: Afganistan'da KGB'nin darbe planında bir nolu adam. 10 binden fazla Afganlının öldürülmesine yol açan Sovyet darbesi bakalım Taraki'yi ne kadar ayakta tutabilecek? 


va'dan gelmiş, KGB merkezlerinde planlanmış, Afganistan'daki Sovyet Büyükelçiliğindeki KGB ile Afganlı ajanlar ve ordudaki Sovyet beşinci kolu cuntanın işbirliğiyle gerçekleştirilmişti. 

Davut Han, artık Sovyetler'in Afganistan'daki emellerine yeteri kadar cevap veremez hale gelmişti. Ayrıca son dönemlerinde ülkedeki Sovyet danışmanlarının sayısını azaltmak istemek ve bagımsızlık ve bloksuzluk Sözlerini ağzına almak gibi ağır ve affedilmez hatalar işlemişti! Bunca "masraflar", bunca "emekler", bunca "kardeşçe yardımlar" ve bunca “kardeş Sovyetler Birligi'nin Afgan sevgisi"' boşa mi gidecekti? Davut 
Han alaşağı edilmeli, Sovyetler'in sevgili kulu Taraki başa geçirilmeliydi! 

Ayrıca Afganistan, 
Hint Okyanusuna açılan bir Sovyet koridoruydu. 
Bölgede Sovyet yayılmasını daha büyük boyutlara ulaştırmak için de ideal bir üstü. İran ve Pakistan üzerinde bir "Sovyet kılıcı" olarak sallanmalıydı. 


KGB ve 
3 darbe teşebbüsü 


Nisan 1978. Irak. Orduda yuvalanan Sovyet yanlısı subaylar darbeye kalkışır. Fakat Irak hükümeti' darbecilerden önce davranm. Bazı subaylar ve darbe teşebbüsünün arkasındaki siyasi güç olan Rusya'ya bağımlı lrak Komünist Partisi üyesi 39 kişi idam edilir. 


ek ek 


Yugoslavya, 1975 yılları. Moskova, kendi eliyle kurduğu sözümona, “Yugoslavya Komünist Partisi" aracılığıyla Tito'- yu yıkmak amacıyla yeraltı faaliyetlerine girişir. 
Yugoslav devletine karşı hazırlanan KGB komplosu, Sovyet yanlısı Yugoslavların tutuklanması ve ağır cezalara çarptırılması sonucu boşa çıkartılmıştır. 


Bağımsızlığını titizlikle koruyan Romanya, artan Sovyet baskısı karşısında, Moskova'nın muhtemel komplosunu ve hükümet darbesini boşa çıkartmak için, Romanya Güvenlik Servisi, Parti ve hükümet içindeki Sovyet yanlılarını ve KGB ajanlarını 1978 yılı ortalarında safdışı bırakmaktadır. 


ğimiz zaman İngiliz İmparatorluğu' Bugünkü Sovyetler Birliği'ni de aynı siyaset 


Kızıl Tugayların arkasında kim var? 


İtalya eski Devlet Başkanı Aldo Moro'nun Kızıl Tugaylar denen tedhiş örgütü tarafından kaçırılması ve sonunda öldürülmesi ile, bu ülkedeki siyasi şiddet olayları doruk noktasına varmıştır. Kızıl Tugaylar, ülkede dehşet yaratmakta, birbiri ardına suikastlerle ülkeyi siyasi kargaşalığa ve istikrarsızlığa sürüklemektedir, Bu terör örgütünün, Çekoslovak gizli servisleri ve 
KGB tarafından silahla beslendiği ve desteklendigi ortaya çıkmıştır. Kızıl Tugayların mutlaka Sovyetlerle ideolojik görüş birliği içinde olması gerekmemektedir. Tam tersine, Sovyetlerle ideolojik ayrılıklar içinde olması Moskova'nın da işine gelmektedir. Çünkü böylece KGB ve Rusya'nın İtalya'daki terör olaylariyla somut bağı ve parmağı olduğunu inkar etmek o kolaylaşmaktadır. 
Amaç, bir NATO ülkesini sarsmak ve zayıflatmaktır. Kızıl Tugaylar da KGB'nin elinde bu amaca hizmet eden araçtır. 


Uluslararası terörist Carlos'u kim koruyor? 


Aynı şekilde uluslararası alanda kendisinden en fazla bahsedilen ve her yerde aranan Carlos'un arkasında da KGB'nin bulunması en kuvvetli ihtimaldir. Carlos, uluslararası tedhişçi olmadan önce, Moskova'da eğitim görmüş, daha sonra da Sovyetlerle sıkı ilişkiler içinde olan Cezayir, Libya, Güney Yemen gibi ülkeleri zor durumlarda sığınak seçmişti. Fransız gizli polisi, Carlos'un Cezayir gizli servis ajanlarınca Fransa'dan diplomatik görünüm altında kaçırıldığını saptamıştır. 
Çeşitli büyük çapta eylemleri tertiplemiş, Viyana'da OPEC ülkeleri Bakanlar Kurulu Toplantısını basmış, Cezayir'e sıgınmış olan Carlos'u gizli eller korumaktadır. 
Böyle bir tedhişçinin bütün dünyanın elinden kurtulmasını ancak güçlü bir ülke ve güçlü bir casusluk örgütü sağlayabilir. Bu da KGB'dir. Carlos'un yaptığı bütün eylemler, Sovyetler'in amaç- 


larına ve emellerine hiz- 


met etmektedir. 
e 


YARIN: 
Kovulan casuslar 


Kuzey Yemen Devlet Başkanı El-Gaşmi: KGB'- nin Yemen ülkesi üzerinde tezgahladığı ikili darbe planının ilk kurbanı. KGB bombası ile öldürüldü. 
Amaç iki Yemen'in arasını açmak ve, .. 


Ti Bp aa | Racca 


M SUIUN ÜLKELERİN IŞGILERI VE EZİLEN MALKL 


LA 
 BİRLEŞİN 


ÜMET DARBELERİ DOSYASI 


Rubaya Ali'yi darbeyle devirmekti. (Fotoğrafta). 
Güney Yemen Devlet Başkanı Rubaya Ali, Yemen'in kapılarını Sovyet ve Kübalılara açma- nın bedelini ağır ödedi. Rusya'nın bağımsızlıktan söz edenlere tahammülü yok. .. 


YEMEN'DE ÇİFT DARBE 


1978'in Haziran ayı, Arap Yarımadasının güney batısında, Kızıldeniz'in ağzında,çok önemli stratejik konuma sahip Yemen ülkesi ve Halkı için felaket günleri olmuştu. 


İlkönce, Kuzey Yemen Devlet Başkanı Ahmet Hüseyin EL-Gaşmi bombalı bir suikastle öldürüldü. Birkaç gün senra da Güney Yemen'de ülkenin tek partisi Ulusal Cephe içindeki Sovyet yanlıları darbe yaptılar ve Devlet Başkanı Salem Rubaya Ali ve arkadaşlarını iki saat içinde kurşuna dizdiler, 


Önce davranmak 


KGB'nin hazırladığı darbeler planı şöyleydi: 
1) Güney Yemen'de iktidara, Ulusal Cephe içindeki KGB ve Rusya'nın emrindeki adamları getirmek. Devlet Başkanı Salem Rubaya Ali gerçi Sovyetlere dosttu. Fakat "sınırlı" bir dosttu. 
Sovyetlerin bölgedeki yayılma siyasetlerine tamamen alet olmuyordu. Son günlerde ise daha bağımsız davranmaya, üstelik Çin'den olumlu bahsetmeye, komşu ülkeler ve bu arada Suudi Arabistan'la iyi geçinmeye başlamıştı. Yarın kalkar, Somali, Mısır ve Sudan gibi, "hepinizi kovdum, defolun!" derse, bir çuval inciri berbat ederdi! Vakit geçmeden ve Ali o noktaya gelmeden, atik davranmak gerekti. 


Planın ilk bölümü; 


KGB planının ikinci noktası, Kuzey Yemen'i karıştırmak, iki Yemen arasında düşmanlık körüklemekti. 


KGB, önce planın ikinci maddesini uygulamaya koydu. İki Yemen arasında son zamanlarda esmeye başlayan olumlu hava, planın uygulanması için uygun ortamı yaratıyordu. İki ülkenin başkanları yaptıkları telefon görüşmesinde, Güney Yemen'den bir elçinin El Gaşmi'ye iki ülke arasındaki ortak sorunlarla ilgili bir dizi öneri götürmesi kararlaştırılmıştı. 


KGB, darbe planını . birlikte hazırladığı Güney Yemen Ulusal Cephe içindeki adamları vasıtasıyla, El Gaşmi'ye gönderilecek önerilerin ve mesajın bir KGB ajanı vasıtasıyla gönderilmesini sağladı. Salem Rubaya Ali'nin elçisi | rolündeki KGB ajanı, elinde çantasıyla El Gaşmi'nin huzuruna çıktı. 


Kısa bir süre sonra ise Başkanlık o Dairesinde bir bomba patlıyordu. El Gaşmi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Planın birinci bölümü başarıyla gerçekleştirilmişti. 


E Amaç bir NATO ülkesini sarsmak ve zayıflatmaktır. 
Kızıl Tugaylarda KGB'nin elinde bu amaca hizmet eden bir araçtır 


Yakalanan Kızıl Tugaylar örgütü mensupları götürülürken.  . 


Rubaya Ali öldürülüyor 


Güney Yemen Devlet Başkanı Rubaya Ali, oynanan oyunu farkettiğinde vakit çok geçti. 
El Gaşmi'ye suikast, kendisine karşı başlatılacak harekatın da işaretiydi. Bir şeyler yapmaya çalıştı, ancak Ulusal Cephe içindeki dost bitdigi Fath Ali İsmail ve Ali Nasır Muhammed'in siz lahları çoktan kendi üzerine çevrilmişti. 


Salem Rubaya Ali'ye karşı başlatılan askeri darbe harekatını, Güney Yemen'deki Kübalı askerler ve Sovyet subayları MİG uçaklarıyla desteklediler. Rus pilotlar sarayı bombardımana tuttu. 
Rubaya Ali'ye bağlı birlikler etkisiz hale getirildi. Devlet Başkanı Rubaya Ali ve iki arkadaşı, iki saat içinde mahkeme edildi ve kurşuna dizildi. 

Güney Yemen Devlet Başkanlığına getirilen Ali Nasır Muhammed, daha sonra, Mısır'a karşı kurulan Arap Red Cephesinin Varşova Paktına katılmasını öneriyor ve Alman Spiegel dergisine verdiği bir demeçte, Güney Yemen'in "Sosyalist Sistem" olarak nitelendirdiği Sovyetler'in bölgede "enternasyonal bir müfrezesi" olduğunu açıklıyordu! 


Sahte "kurtuluş cepheleri”yle ülkeleri işgal polifikası 


KGB, batının petrol yollarını denetlemek için ideal bir konumu olan Güney Yemen'e iyice yerleştikten sonra, şimdi de silahlarını tekrar Kuzey Yemen'e çevirmiştir. 

KGB, Kuzey Yemen'i de "düşürmenin yolu" olarak, uyduruk bir “Kuzey Yemen Kurtuluş Cephesi" kurma peşindedir. Son bir iki yıldır, çeşitli ülkelere yapılan Sovyet saldırıları böyle "Ulusal Kurtuluş Cephesi" kisvesi altında gizlenmek istenmektedir. Kamboçya'vı Vietnam'a işgal ettirirken böyle bir "ulusa! selamet cephesinin" arkasına gizlenmeye çalıştılar. Zaire'ye yapılan saldırılar da Angola'da Sovyet ve Kübalı subaylar tarafından silahlandırılan "Kongo Ulusal Kurtuluş Cephesi” perdesi ardından gerçekleştirildi. Rusya hedef seçtiği ülkelere seldırma- dan veya Vietnam, Küba gibi aletlerini saldırtmadan önce alelacele birer "kurtuluş cephesi" kurmayı adet haline getirdi! 


KGB şimdi Sovyet ve Kübalıların desteğinde Güney Yemen'i Kuzeye saldırtmadan önce de, böyle bir "ulusal cephe" kurarak zemin yaratmak peşinde koşuyor! 


Kızıl Tugayların terörü; İtalya eski Devlet Başkanı öldürülmüş bir halde arabada. . , 


